
De Boodschapper

voor alle ZESTIGPLUSSERS 
in de regio VLEDDER

september 2022

              BO
ODSCHAPPER MET BOERSTO

K



COLOFON

Jaargang 27, nummer 1, september 2022

DE BOODSCHAPPER is een uitgave van
Stichting De Boodschapper voor alle 60-plussers
in de regio Vledder en verschijnt vier keer
per jaar in een oplage van 1290 exemplaren. 

De Boodschapper wordt bezorgd in Vledder,
Vledderveen, Nijensleek, Wilhelminaoord,
Frederiksoord, Doldersum en Boschoord.
Kent u 60-plussers in de buurt die het blad niet
ontvangen, meldt dit even aan de redactie.

Buiten het verspreidingsgebied kan het blad
voor 20 euro per jaar worden toegestuurd.

Bestuur Stichting De Boodschapper:

Voorzitter: Dirk Boom 06 5126 4965
Secretaris: Hilde Karner 06 4220 7545
Penningmeester:  Marjan van Driel 06 2212 2869

REDACTIE

Eindredactie: Hubi de Gast 0521 387 438
Redacteuren: Els Lanooy 06 3386 4487
 Gerard van Wijk 06 2490 2626
 Lammie Roffelsen 0521 382 347
 Dirk Boom 06 5126 4965

Distributie: Marijke Heusdens 06 1042 8810
Advertenties: Marjan van Driel 06 2212 2869 
Lay-out:  Hubi de Gast, Zorgvlied
Druk: Drukkerij Kleen, Meppel
Omslag: Theun Veldhuizen
Foto omslag: Marjan van Driel

Beeld: Bert Kiewiet
Boodschapper met 
boerstokkie

Kopij voor het volgende nummer van  
De Boodschapper uiterlijk 1 november 2022  
insturen aan:

boodschappervledder@gmail.com
 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij aan
te passen of te weigeren.

Wilt u samen met de adverteerders de 
Stichting financieel steunen?
Dat kan via rekening:  NL67RABO0380230798 
t.n.v. Stichting De Boodschapper.

            Alvast dank daarvoor!

COLOFON

Jaargang 26, nummer 4, juni 2022

DE BOODSCHAPPER is een uitgave van
Stichting De Boodschapper voor alle 60-plussers
in de regio Vledder en verschijnt vier keer
per jaar in een oplage van 1250 exemplaren. 

De Boodschapper wordt bezorgd in Vledder,
Vledderveen, Nijensleek, Wilhelminaoord,
Frederiksoord, Doldersum en Boschoord.
Kent u 60-plussers in de buurt die het blad niet
ontvangen, meldt dit even aan de redactie.

Buiten het verspreidingsgebied kan het blad
voor € 20 per jaar worden toegestuurd.

Bestuur Stichting De Boodschapper:

Voorzitter: Dirk Boom 06 5126 4965
Secretaris: Hilde Karner 06 4220 7545
Penningmeester:  Marjan van Driel 06 2212 2869

REDACTIE

Eindredactie: Hubi de Gast 0521 387 438
Redacteuren: Els Lanooy 06 3386 4487
 Gerard van Wijk 06 2490 2626
 Lammie Roffelsen 0521 382 347
 Dirk Boom 06 5126 4965

Distributie: Marijke Heusdens 06 1042 8810
Advertenties: Marjan van Driel 06 2212 2869 
Lay-out:  Hubi de Gast, Zorgvlied
Druk: Drukkerij Kleen, Meppel
Omslag: Theun Veldhuizen
Foto omslag: Marjan van Driel

Beeld: Bert Kiewiet
Boodschapper met 
boerstokkie

Kopij voor het volgende nummer van  
De Boodschapper uiterlijk 1 augustus 2022  
insturen aan:

boodschappervledder@gmail.com
 
De redactie behoudt zich het recht voor kopij aan
te passen of te weigeren.

Wilt u samen met de adverteerders de 
Stichting financieel steunen, dat kan via 
rekening:  NL67RABO0380230798 
t.n.v. Stichting De Boodschapper.

            Alvast dank daarvoor!

Ontwerp | Druk | Print | ReclameNoteboomstraat 68 | 7941 XA  Meppel 

T 0522 255 449 | drukkerij@kleen.nl | kleen.nl

Ontwerp | Druk | Print | Reclame



Van de redactie

Vledder is een prachtig dorp om in te leven. 20 jaar 
geleden wist ik dat nog niet. Drenthe was toen voor 
mij een witte vlek op de landkaart. Ten noorden van 
Zwolle begon voor mijn gevoel een grote ‘leegte’.  
Wat heb ik me vergist.

Mijn man haalde me over om een keer in Diever op 
vakantie te gaan. Dat was de tijd dat de kinderen 
al het huis uit waren. Ik keek mijn ogen uit. Deze 
omgeving deed me denken aan het gebied waar 
ik ben geboren en getogen: op het platteland van 
Oostenrijk. Een rustig, landelijk dorp met een van 
oorsprong boerengemeenschap. Ik voelde me hier 
gelijk thuis. Hier wilde ik wonen en tot rust komen 
van een heel intensief werkzaam leven als docente 
en vertaalster in een grootstedelijk gebied.
We hebben ons in Vledder gesetteld. Een heerlijke 
tuin met een prachtig uitzicht en een oud huis dat 
we vanaf de grond opnieuw hebben opgebouwd is 
nu al 20 jaar ons thuis. 
Ook nu ik officieel met pensioen ben, geef ik nog 
steeds privélessen Duits en ik vertaal af en toe 
folders e.d. 

In mijn vrije tijd zie je mij vaak in de tuin, op de 
fiets, wandelend door bossen en landerijen rondom 
Vledder, taarten bakkend of truien breiend voor de 
kleinkinderen.
Maar vooral ben ik nu bezig met vrijwilligerswerk. 
Ik zet me in voor de Zonnebloem, kook voor ’t 
Pannegie, help in de huiskamer van het prachtige 
nieuwe zorgcentrum Borgstee en sinds het voor-
jaar draag ik als secretaris mijn steentje bij aan De 
Boodschapper.
Ik hoop het team van De Boodschapper met mijn 
bijdrage te kunnen versterken. 

Hilde Karner

Dit ben ik... 
Hilde Karner

 

Heeft u al gestemd op 
De Boodschapper? 
Zo nee, kies voor 
“boodschapper”.

U kunt nog stemmen 
t/m 27 september!

Voor onze adverteerders
Nieuwe advertentie tarieven 2023
Begin september heeft u een e-mail ontvangen met de 
nieuwe advertentietarieven. Dit bericht is verstuurd 
naar hetzelfde e-mailadres waar ook de factuur van 
2022 naartoe is gemaild. 
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact 
op met mij.
Marjan van Driel
Penningmeester De Boodschapper
06 22 12 28 69

Gelukkig hebben we een prachtige zomer met 
de akkers vol granen, mais en bloemen. Het 
lijkt een goed oogstjaar te worden.

De redactie heeft in de afgelopen maanden 
heel veel interessante kopij binnen gekregen. 
Geweldig dat iedereen elke keer weer een 
bijdrage wil leveren! Hierdoor krijgen we een 
prachtig gevarieerd blad met voor elk wat 
wils. Deze editie is eenmalig zelfs vier pagina’s 
dikker!

In deze editie stelt de nieuwe secretaris Hilde 
Karner zich voor. Zij heeft er zin in om De Bood-
schapper mede te ondersteunen. 
Hartelijk welkom Hilde!

En de historische vereniging gaat vanaf nu een 
bijdrage plaatsen. Een mooi initiatief!

We wensen u veel leesplezier.
Hubi de Gast



www.cijfermeester.nl

Boekhouding
Belasting
Bedrijfsadvies

Ilona Renier
Maalakker 35
8381 CE  Vledder

06 4440 1201
0521 383 015
i.renier@cijfermeester.nl



Dinie de Wit uit Wilhelminaoord bezorgt al sinds 2003 
De Boodschapper in een gedeelte van Wilhelminaoord. 
Dat betekent dat ze 80 keer op stap is geweest om De 
Boodschapper te bezorgen!
Al een poosje dacht ze erover er mee te gaan stoppen. 
Maar dat deed ze pas, toen ze zelf een vervanger gevon-
den had. Dat is gelukt en dus heeft ze in juni voor de 
laatste keer De Boodschapper rondgebracht.

Dinie, dank je wel voor de tijd en 
de inzet in de afgelopen 20 jaar!
Lammie Roffelsen

Bedankt! Dinie de Wit

Onlangs namen wij afscheid 
van een bezorgster die 19 jaar 
lang De Boodschapper heeft 
bezorgd. Zij overhandigde mij 
De Boodschapper van maart 
2001. Ik kon het niet laten om er 
doorheen te bladeren.
In 2001 telde het blad 34 pagi-
na’s. Afgelopen maart was dit 44 
pagina’s. Het blad was toen nog 
in zwart/wit met een donker-
groene omslag. Nu is het blad in 
kleur.
In 2001 werd De Boodschapper 
geprint en nu wordt het blad 
gedrukt.

Ook het schilderij van Henk Pries 
was in zwart/wit. Nu in kleur. 

Het aantal exemplaren in 2001 
kan ik helaas niet meer terug 
vinden, maar wij zitten nu al 
bijna op 1.300 exemplaren.
Wij hadden in 2001 minder 
adverteerders, maar 12 adver-
teerders adverteren 21 jaar  
later nog steeds in De Bood-
schapper!
En last, but not least, in 2001 
waren er vele enthousiaste 
vrijwilligers betrokken bij De 
Boodschapper. In 2022 zijn 
het andere namen, maar het 
enthousiasme blijft.

Marjan van Driel

Terug in de tijd van De Boodschapper



Dames- en herenkleding & ondermode

Dorpsstraat 26A  Vledder

•○ Verwarmd buitenterras, overdekt met de grootste 
parasol van Drenthe

○ •○ Verschillende arrangementen voor buffetten,  
feesten, partijen en dag arragementen

•○ ○ Prima startpunt voor fietsen en wandelen

•○ Uitstekende keuken met gerechten van  
streekproducten

○ •○ Multifunctionele ruimte voor alle soorten  
bijeenkomsten

○ •○ Verwarmd serre restaurant

○ •○ Catering vanaf 10 personen

○ •○ Trouwlocatie

www.herbergvanwapse.nl   |   contact@herbergvanwapse.nl    
0521-551278   |   Ten Darperweg 104 in Wapse



Tegenover mij zit een jonge vrouw, gescheiden en 
moeder van twee jonge kinderen, met een drukke 
kantoorbaan van 32 uur.  Ze is verdrietig van haar 
spiegelbeeld. ‘Ik weet heus wel waarom ik overge-
wicht heb: ik snoep teveel en eet ongezond. Ik zou 
graag gezonder willen eten maar ik weet niet hoe. Een 
huishouden runnen met twee jonge kinderen en een 
baan is topsport. Door de lange dagen heb ik weinig 
tijd om te koken en eerlijk gezegd ook geen puf meer 
om dan nog boodschappen te halen. Het avondeten is 
meestal pasta, pizza of snacks want de kinderen lusten 
geen aardappelen en groente. Tijdens de ochtendspits 
eet ik mijn boterham tussen alle activiteiten door. 
Zelf haal ik voor de lunch een lekker broodje uit de 
kantine en bij de koffie neem ik een lekkere koek. Ik 
ben ’s avonds uitgeblust en wanneer de kinderen op 
bed liggen komen de chips tevoorschijn.’

Ik luister naar het verhaal van mijn cliënt. Er is 
behoefte aan meer structuur. Ik merk dat veel 
mensen het lastig vinden om regelmaat te 
vinden in hun voedingspatroon vooral met 
een drukke baan. Wanneer je weinig tot geen 
structuur hebt, neig je sneller naar snacks of 
ongezond eten. 

Op basis van haar verhaal hebben we de onge-
zonde voedingsmiddelen vervangen door gezondere 
varianten, vertaald in een weekmenu met makkelijke 
recepten want ze is niet van het lang koken. De koek en 
snoep worden een stuk fruit. Voor de lunch neemt ze 
nu haar eigen volkoren boterhammen mee en na het 
eten gaat ze een kwartier naar buiten om te wande-
len. Het eten op vaste momenten en het plannen, is 
voor iemand met een drukke agenda best lastig. Er is 
immers geen dag hetzelfde. Het is altijd goed om bij 
het opstaan even na te denken over hoe je dagindeling 
er uit ziet. Structuur creëren in je voeding betekent 
ook structuur in je dag. Kijk op welke momenten je 
gaat lunchen, hoe laat je een tussendoortje kan eten en 
rond welke tijd je de warme maaltijd eet. Zorg ervoor 
dat je een paar tussendoortjes in je tas hebt zitten die 
je energie kunnen geven wanneer je dat nodig hebt. 
Denk aan rauwkost zoals cherrytomaatje, een extra 
boterham of een stuk fruit.  Door goed voorbereid te 
zijn en regelmatig iets te eten, blijft je bloedsuikerspie-
gel constant en heb je minder snel trek in iets zoet.

Na drie weken kwam ze terug. Ze vertelde 
dat collega’s haar voorbeeld volgen om na 
de lunch even naar buiten te gaan om een kwartiertje 
te wandelen. ‘Ik voel mij fitter en heb daardoor minder 
trek in zoetigheid’. Het advies om een boodschap-
penlijstje voor meerdere dagen te maken, zodat ze 
niet op het laatste moment nog naar de supermarkt 
moet om boodschappen te halen, zorgt ervoor dat ze 
meer tijd heeft voor het koken en minder stress. Tot 
haar verbazing was ze twee kilo lichter. Structuur in je 
voeding zorgt er vaak ook voor dat je vanzelf gezonder 
gaat eten. 

De chips in de avond is nog een dingetje. Is het een 
gewoonte? Heeft het met haar gemoedsrust te maken? 
Tijd voor een volgende stap. Mijn vraag aan haar is om 

de komende weken te proberen om naar 
haar lichaam te luisteren voordat 

ze doelloos dingen in haar mond 
stopt. Heb je honger of heb je 
trek? Soms is het ook dorst en 
helpt een glas water. Door te 
luisteren naar je lichaam eet 
je vaak bewuster, kies je eerder 

voor een voedzame snack en 
laat je chips eerder liggen. Bij het 

aanleren van gezonde gewoontes helpt 
het om realistisch te blijven en kleine, maar 

uitdagende stappen te nemen. Deze kleine stappen 
zorgen al voor winst.

Broodje komkommersalade
Lekker fris en zo gemaakt! Was een stuk komkommer 
(50 gram) en schaaf of snijd het in dunne plakjes. Was 
2 takjes dille en hak het fijn. Voeg 2 eetlepels kwark, 
azijn, knoflookpoeder en peper toe en roer goed. Snijd 
1 volkoren broodjes open en besmeer het met halva-
rine. Doe de komkommersalade op het broodje, maak 
af met wat rucola en serveer.

Structuur in het 
eetpatroon



‘De beweegcoaches zetten in op een gezonde leef-
stijl voor alle inwoners van Westerveld met speciale 
aandacht voor kwetsbare doelgroepen.’ Om dit te 
realiseren werken de beweegcoaches samen, met 
inwoners, lokale werkgroepen, verenigingen, orga-
nisaties, aan het bevorderen van een gezonde leefstijl 
en positieve gezondheid. Gezamenlijk worden plan-
nen uitgedacht en gerealiseerd voor jong en oud.

Activiteiten:
Werkgroep Vitaal Wilhelminaoord e.o.
De enthousiaste werkgroep Vitaal Wilhelminaoord 
e.o. bestaat uit: Merlijn Enserink (inwoner Wilhel-
minaoord), Ramona Rösener-Manz (Ons Dorpshuis, 
Wilhelminaoord), Mariska Pasteuning (Rust in de Kop), 
Henk van der Meer (Welzijn Mensenwerk) en Kim ten 
Klooster (Beweegcoach gemeente Westerveld). 

Werkgroep Vledder e.o. in actie!
In Vledder e.o. is de werkgroep samengesteld uit de 
volgende personen: Hans Eenhoorn (fysiotherapeut), 
Monique Molenaar (SV Vledder), Liesbeth Koeling 
(Vrouwen van Nu), Elly Pronk (Naobuur Vledder), 
Carolien Meloni (NNCZ), Daphne Groen (Bosbad 
Vledder), Henk van der Meer (Welzijn Mensenwerk), 
Ares Santing (de Spronk Vledder) en Patricia Dooren 
(beweegcoach gemeente Westerveld). 

Proeverij
In oktober/november organiseert de werkgroep een 
Proeverij ‘gezond, gemakkelijk en lekker eten!’ We 
nodigen iedereen van harte uit om kennis te komen 
maken met gezonde voeding. Proeft u mee?

Start cursus In Balans 
26 september 2022
Valt u wel eens? Vallen is voor veel 
mensen geen onderwerp om dage-
lijks bij stil te staan. Toch kan een 
valpartij veel narigheid veroorza-
ken. Lichamelijk letsel, variërend 
van blauwe plekken tot botbreuken, of zelfs blijvende 
invaliditeit kunnen het gevolg zijn van vallen. 
Daarnaast kan vallen het zelfvertrouwen aantasten en 
leiden tot verlies van zelfstandigheid.  Veel mensen zijn 
daarom bang om te vallen. Wat kunt u er zelf aan doen? 
De kans dat u komt te vallen, kunt u zelf kleiner maken. 
Met de cursus ‘In Balans’ maakt u een goed begin. 
Beweegcoach Kim ten Klooster en fysiotherapeut Hans 
Eenhoorn zijn speciaal getraind om de cursus te geven. 
Zij zullen u op uw eigen niveau begeleiden.

Datum voorlichtingsbijeenkomst: 
 26 september 2022
Tijd: 13.30-14.30 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt

Nationale Sportweek Westerveld
In de week van 17 – 25 september 2022 is de jaarlijkse 
Nationale Sportweek. In gemeente Westerveld doen 
we hier ook weer aan mee. In deze week kunt u bij 
de verenigingen en sportaanbieders gratis kennisma-
kingslessen volgen voor jong en oud. De Sportweek-
folder wordt via dorpshuizen, bibliotheken en scholen 
verspreid. 
Naast de Sportweekfolder is er ook de activiteiten-
wijzer ‘Sociaal Vitaal’ met beweegaanbod, online te 
bekijken:  
www.westerveldverbonden.nu/activiteitenwijzer

Stoptober
Stoptober is samen 28 
dagen niet roken in de 
maand oktober. Meedoen 
aan Stoptober is een van 
de beste beslissingen die je kunt nemen. En dit is het 
moment! Stoppen met roken doe je niet voor de lol. 
Stoppen kan lastig zijn, maar uit ervaring weten we 
dat het kan. Zelfs als je heel veel rookt, of als je al heel 
lang hebt gerookt. In de afgelopen jaren hebben meer 
dan 350.000 rokers met elkaar bewezen dat Stoptober 
werkt. Samen stoppen is niet alleen leuker, je houdt 
het met elkaar ook beter en langer vol! Lukt het je om 
28 dagen niet te roken, dan heb je vijf keer meer kans 
om gestopt te blijven.

Contact met de beweegcoaches
Heeft u vragen, wilt u zich opgeven, of wilt u een proef-
les volgen? Neem gerust contact op met de beweeg- 
coaches door te mailen naar: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl of te 
bellen met 14 0521. 

Beweegcoaches: Westerveld in actie

Tim Jansen; kern Havelte e.o. en Dwingeloo e.o., verenigingsonder-
steuning en jeugd & onderwijs, Ellis Manenschijn; kern Diever eo, ge-
zond ouder worden, Kim ten Klooster; kern Vitaal Wilhelminaoord, 
minimaregeling Jeugdfonds en Volwassenenfonds Sport&Cultuur
Patricia Dooren; kern Vledder e.o. en Diever e.o., jeugd & onderwijs



Wie een dagje ouder wordt, kan het gevoel 
hebben er alleen voor te staan en niet meer 
mee te doen aan de samenleving. De energie 
ontbreekt om erop uit te trekken en mensen 
te ontmoeten. U wilt actiever zijn en uw tijd 
anders invullen? Herkent u dit? Dan is een 
cursus Grip & Glans iets voor u!

‘Ik ben weer vrienden met mezelf, snap wat ik nodig 
heb en kan dat beter voor mezelf regelen. Heerlijk. De 
cursus werkt als een poetsdoek. Je ontdekt wat je zelf 
kan doen om in beweging te komen en weer glans te 
geven aan je leven.’ Tineke (72)

Iets voor u?
De cursus is een steuntje in de rug voor zestigplus-
sers (mannen en vrouwen) die wat aansporing nodig 
hebben. In de cursus is aandacht voor vragen als: wat 
vindt u gezellig om te doen en waar wordt u blij van? 
Waar vindt u mensen met dezelfde interesses? 
In een ontspannen en ongedwongen sfeer, op uw 
eigen manier en tempo ontdekt u hoe u met meer 
zelfvertrouwen en daadkracht uw sociale netwerk 

vergroot en nieuwe bezigheden start. U volgt de cursus 
met anderen en steekt ook wat van hen op. Het is 
gewoon leuk om te doen. Na elke bijeenkomst gaat u 
vol energie naar huis. 

‘Ik maak makkelijker contact en heb een positiever 
zelfbeeld. Ook heb ik nu veel lieve vrienden en vrien-
dinnen om me heen. Minimaal één keer per maand 
drinken we met z’n allen koffie. Ik tel weer mee. Ik voel 
me een enorme bofkont.’ Roelie (66).

Wat, waar, wanneer
Zes bijeenkomsten en een terugkomdag (incl. koffie, 
thee en werkmap)
Locatie:  ‘Bij Ons’ in Dorpscentrum Vledderveen
Tijdstip: Vrijdag 14 – 21 – 28 oktober 
 en 4 – 11 – 18 november 
 van 10:00 tot 12:00 uur

Kosten
De eigen bijdrage is 40 euro. Deze bijdrage kan, bij 
een laag inkomen, teruggevraagd worden via het 
Volwassenenfonds van de gemeente.

Meer grip op je leven en 
glans op de wereld om u heen

De cursus Grip & Glans is een onderdeel van 
het Sociaal Plan Westerveld, net als de fit-
test van 2 april van dit jaar en wordt moge-
lijk gemaakt door de gemeente Westerveld.

Aanmelden of meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de Grip en Glans docenten: 
Mariska Pasteuning: 06-21 38 33 53 | mariska@rustindekop.nl 
Henriëtte Beun: 06-20 39 64 90 | henriette.beun@gmail.com 

Direct aanmelden kan via: www.westerveldverbonden.nu/gripenglans 

EEN CADEAUTJE VOOR JEZELFHAAL ERUIT WAT ERIN ZIT





Tangrampuzzels
1. Maak een kopie op wat steviger 

papier (evt groter of kleiner)
2. Knip de stukjes netjes uit.
3. Probeer (één van) de figuren te 

leggen (oplossingen elders in het 
blad).

4. Maak er een mooie afbeelding van 
(speel met grootte en kleur).

5. Lijst in, of plastificeer de afbeel-
ding als placemat o.i.d.

6. Op internet vindt u nog veel meer 
mogelijkheden.

Veel plezier
Lammie Roffelsen



door Dirk Boom
Digitaal nieuws

Laptops, desktops, smartphones en tablets worden 
o.a. gebruikt voor internetten, e-mailen, bankieren 
en sociale media. Dit kan op elk apparaat (voor 
WhatsApp is een smartphone nodig) en het werkt 
via internet. Thuis werkt internet via wifi of bedraad 
en de smartphone gebruikt er buitenshuis het 4G/5G 
mobiele netwerk voor (dataverkeer). Voor internetten 
wordt een (web)browser gebruikt (browsen = blade-
ren), de bekendste zijn Chrome, Firefox, Edge, Safari. 
Mail wordt vaak via een mailapp gedaan (bijv. Mail) en 
op de smartphone/tablet gebruikt men voor elk doel 
een aparte app (mail, bankieren, het nieuws, enz.).

Het internet wordt heel vaak gebruikt om iets te 
zoeken. Bijvoorbeeld een website waarvan de naam 
niet precies bekend is of omdat je iets wilt weten, 
een filmpje bekijken, prijzen zoeken, een test bekij-
ken, openingstijden van een museum, enz. De meest 
gebruikte manier van zoeken is via de zoekmachine 
Google. Bing en andere worden ook gebruikt w.o. zoek-
machines voor anoniem zoeken.

Hoe zoeken
Het is simpel: tik in de bovenbalk van de browser een 
zoekwoord in en druk op Enter. Echter een zoekwoord 
‘winkel’ leidt tot teveel winkels, dus het is nodig om 
preciezer te zijn, bijv. ‘kledingwinkel’ of ‘Wrangler jeans 
kopen’. Zoekopdrachten mogen ook een zin zijn zoals 
‘wat betekent duurzaamheid’ of ‘hoe werkt glasvezel’. 
Tik gewoon wat in, meestal komt er wel een bruikbaar 
resultaat, omdat zoekmachines meerdere woorden uit 
een zoekopdracht gebruiken. 

Het selecteren
De zoekmachine toont veel resultaten. Hoe beter de 
zoekopdracht, des te beter het resultaat. Daarna begint 
het zelf selecteren van de juiste website of het nader 
zoeken.  

Attentiepunten bij zoeken en zoekresultaten
• Reclame: een zoekmachine kost geld en is niet 

gratis, er komt dus reclame waarvoor bedrijven 
betalen, en die staat vooraan in de resultaten. Kijk 
dus verder dan de bovenste zoekresultaten. 

• Bekende zoekwoorden: bedrijven willen gevon-
den worden. Zij weten wat mensen zoeken en hoe 
de zoekmachine zoekt dus een slimme website 
bevat woorden die ertoe leiden dat ze gemakke-
lijk worden gevonden en bovenaan staan. Andere 
websites worden hierdoor minder gemakkelijk 
gevonden. Dus wie alles wil vinden, moet goede 
zoekwoorden kiezen en niet te snel opgeven.

• Misleiding: bedrijven die kwaad willen, misbruiken 
zoekwoorden van mensen die zoeken n.a.v. een 
probleem. Hierdoor kunnen er tussen de bruik-
bare resultaten bijv. hulpprogramma’s worden 
aangeboden die overbodig zijn of schadelijk voor 
de computer. Of wie bijv. zoekt naar het verouderde 
Windows Live Mail, komt terecht bij een twijfelach-
tige aanbieder zoals softonic. De tip: download 
software uitsluitend van de website van de maker. 
Helpdeskfraude komt ook voor, bijvoorbeeld wie 

Zoeken op internet



vervolg
een probleem met gmail heeft en 
een helpdesk zoekt, komt misschien 
terecht bij gmail.contactnummer.
com. Echter deze nephelpdesk zit niet 
bij gmail.com maar bij contactnum-
mer.com! Kwaadwillende websites 
zijn o.a. te herkennen door goed naar 
de websitenaam te kijken, alleen het 
laatste deel is geldig. Bijvoorbeeld de site google.
nl.contactnummer.com zit bij contactnummer.com 
en niet bij google.nl.

• Aandachttrekkerij: blijf weg van schreeuwerige 
websites met veel reclame of als ze zich in een 
twijfelachtig land bevinden en ga nooit in op een 
opdringerig aanbod, neem een pauze. 

• Webwinkels: de meeste zijn in orde maar controleer 
minimaal op contactgegevens en garantie-/retour-
voorwaarden en bekijk een review van de winkel. 

Te goedkoop klopt niet maar er kunnen per 
webwinkel flinke prijsverschillen zijn, goed 
zoeken loont.

Wie goed zoekt, vindt alles
Voor bijna elke vraag, voor verreweg de 
meeste problemen, voor elke nieuwsgie-
rige, voor elke hobby, is op internet een 

antwoord te vinden. Wie een beetje oplet, gaat er niet 
gauw mee de mist in en heeft er voordeel en plezier 
van. En …. gebruik onderweg de smartphone: is het 
museum open, is er een restaurant in de buurt, waar 
is een toilet, een goedkoop tankstation, hoe kom ik 
er, enzovoort.
Lees ook eens https://www.seniorweb.nl/onderwerp/
zoeken-op-internet

Dirk Boom

Tijdelijke opvang asielzoekers in de 
Spronk in Vledder

Een appje op mijn telefoon: NOODKREET! Handjes 
nodig in Sporthal de Spronk. Daar was in snel-
treinvaart een noodopvang ingericht voor de 
asielzoekers die niet in Ter Apel konden worden 
opgevangen.
Toen ik rond 13.30 uur aan kwam fietsen, leek het 
ogenschijnlijk rustig: de lunch was net geweest, 
mensen liepen binnen en buiten, in kleine groepjes 
of alleen, de kinderen waren aan het stoepkrijten. 
Deze middag waren er allerlei klusjes die door 
verschillende mensen werden opgepakt.
Door aan te geven wanneer je kon helpen, werd er 
een werkrooster gemaakt. Uiteindelijk heb ik drie 
ochtenden geholpen bij het ontbijt. De mensen 
liepen langs de tafels om hun ontbijt samen te 
stellen om het daarna mee te nemen naar buiten 
of in de hal. Tijdens het aanvullen van het ‘ontbijt-
buffet’ kon ik de mensen observeren. De kinderen 
schikten zich het snelste in hun lot: zij speelden, 
renden door de ruimte en maakten contact met 

elkaar en met ons. De mannen werden in de loop van 
de tijd wat opener, ons ‘Goedemorgen!’ werd steeds 
vaker beantwoord. Maar de vrouwen bleven veelal 
in zichzelf gekeerd, maakten geen of weinig contact, 
de blik in hun ogen was en bleef leeg. Alleen met de 
kinderen erbij waren sommige vrouwen een beetje 
aanspreekbaar.

Er hing een onwerkelijke sfeer in de kantine, waar 
ook het COA overleg moest voeren via telefoon of 
computer over het nieuwe reisdoel van deze mensen. 

Het heeft flinke indruk op mij gemaakt; mijn hoofd 
zat vol vragen: Is het werkelijk zo rustig als het lijkt? 
Speelt er niets op de achtergrond? Hoe veilig voelen 
deze mensen zich nu? Wat hebben ze doorstaan voor-
dat ze hier aankwamen? Hoe lang zijn ze hier? Waar 
gaan ze hierna naar toe? Zitten er ‘veiligelanders’ 
tussen? Hoe herken je die dan?
Hoe veilig zijn veiligelanders eigenlijk? Kunnen ze wel 
terug, als ze door de familie ‘uitverkoren’ zijn om naar 
Europa te gaan en ze voldoen niet aan de verwach-
tingen? Hoe kan het COA de menselijke maat houden 
in deze hectiek?

Kortom, als ik het nieuws hierover volg, komen regel-
matig deze beelden en gedachten terug. En met name 
de vraag of dit nu niet anders kan.

Lammie Roffelsen



DAKWERKEN

Uitvaartzorg van nu, 
met oog voor traditie

Omdat herinneren bijzonder mag zijn...

In samenwerking 
met UGNA ook werkzaam 
bij u in de buurt...

Omdat herinneren bijzonder mag zijn...
www.uitvaartverzorging-schmitz.nl

0521 - 851 879

BIJ OVERLIJDEN (24/7):BIJ OVERLIJDEN (24/7):BIJ OVERLIJDEN (24/7):

06 - 51 60 33 8606 - 51 60 33 8606 - 51 60 33 86

Pastorieweg 9
8381 AX Vledder

Mobiel
06 12 67 49 86

www.schildersbedrijfprent.nl



Jan Koops

Sociaal Vitaal Westerveld is in 
het voorjaar van 2021 begon-
nen met de Kolonietrappers: 
fietsen door de regio vanuit 
Ons Dorpshuis op de donder-
dagmiddag in de even weken. 
Vooral in het begin was er 
veel belangstelling voor dit 
initiatief; nu is er een kleinere, 
maar trouwe club mensen die 
de fietstocht een vast plekje 
in hun agenda heeft gegeven. 
Onlangs zijn we voor de twin-
tigste keer op pad geweest!

Het concept is eenvoudig: we starten, we drinken 
ergens onderweg koffie en fietsen weer terug. Soms 
gaat de route over (smalle) bospaadjes, soms over 

polderweggetjes. Maar altijd pro-
beren we er een leuke, afwisse-
lende route van te maken, die voor 
iedereen geschikt is. Iedereen kan 
meefietsen, elektrisch of niet, de 
gemiddelde snelheid ligt rond de 
14 km per uur.
We beginnen na Pasen en fietsen 
door zolang het weer het toelaat 
in het najaar.
Wilt u meefietsen? 
Gewoon klaarstaan om 14.00 uur 
bij Ons Dorpshuis in Wilhelmina-
oord. Weet u een leuke route, of 
wilt u een keer een route uitzetten? 

Ook dat kan: even melden bij Lammie Roffelsen, 
0521-382347
  Lammie Roffelsen

Mijn eerste fiets was duidelijk op de groei gekocht. 
Dikke houten klossen om de trappers moesten er 
voor zorgen dat ik met mijn dunne, korte beentjes 
ze rond kon trappen. Voor het afstappen gebruikte ik 
in het begin thuis de beukenhaag waar ik me tegen-
aan liet vallen. Niet dat het maar iets met elkaar van 

doen heeft, maar in de flarden die door de mist uit 
het verleden opduiken, zie ik ook weer de koe liggen 
die zogenoemd aan ‘de wind’ was. Door het eten 
van veel knollen of andere gewassen kan er gasvor-
ming in de buik van een koe ontstaan waaraan ze 

uiteindelijk dood kan gaan. Dat wist ik toen nog niet, 
maar wel dat een dier naar de ‘noodslachting’ kon 
worden gebracht als het nog leefde. Als ze namelijk 
onderweg of eerder dood gingen, mochten ze niet 
meer geslacht worden. Maar als een boer bang was 
dat dit zou gebeuren mocht hij het wel zelf de hals 
afsnijden. Dan was, zoals ze zeiden, het bloed eraf. 
Ook als een koe  bijvoorbeeld een poot had gebro-
ken, niet kon worden geslacht, was het toch zonde 
van al dat goede vlees. Wat er in mijn familie nog 
meer als ‘zonde’ werd aangemerkt loopt overigens 
als een rode draad door mijn leven. Waarbij ik wel 
moet zeggen dat het begrip ‘zonde’niet altijd syno-
niem voor ‘zondig’ was. 

Als kind van een jaar of zes heb ik er dus op enige 
afstand bijgestaan toen een koe de hals werd door-
gesneden. Omdat de grote mensen het ‘normaal’ 
vonden en er bij werd verteld dat de koe veel pijn had 
en zo uit zijn lijden verlost kon worden, heb ik het 
geloof ik wel snel aanvaard als iets wat bij het boer 
zijn hoorde. Ik heb er in ieder geval geen trauma van 
over gehouden.  

Mijn eerste fiets en 
een koe aan de wind

Kolonietrappers



Kwekerij Arborealis...
...voor bijzondere 
heesters, vaste planten 
en kruiden!

Dirk de Ruiterpad 2 Wilhelminaoord www.arborealis.nl 

geopend: do t/m za  9:00 - 16:30 uur  1 maart - 1 december

-  Wij kweken een ruim assor�ment sterke planten 
   voor in de tuin, met zorg opgekweekt op eigen kwekerij.

Ruim opgeze�e plantenwinkel
Voorbeeldtuin

0521-383696

ja



SENIORWEB Berichten

Iets betalen? Iets regelen met de overheid? Je postpak-
ketje volgen of terugvinden? Tegenwoordig gaat het 
allemaal met de computer. En allemaal via internet. Dat 
is soms best lastig. Zeker als je het niet gewend bent 
en je het liever op een andere manier regelt. 

Maar steeds vaker verdwijnen die andere manieren 
en moet je bijna alles digitaal doen. Dan is het handig 
als er hulp is. En eigenlijk is het nog handiger als je 
het zelf kunt. 
Daarom bieden de Bibliotheek en SeniorWeb samen 
verschillende gratis cursussen aan die je op weg helpen 
in de digitale wereld. De cursussen worden door 
SeniorWeb Vledder e.o. gegeven bij Naobuur in het 
gebouw van de Bibliotheek.

Wil jij digitaal vaardiger worden? 
Kom dan langs bij de Bibliotheek in 
Vledder voor meer informatie en geef 
je op. Telefonisch aanmelden of per 
e-mail aanmelden kan natuurlijk ook: bel  088-012 
8470 of e-mail naar info@bibliotheekvledder.nl. 
Informatie vragen en aanmelden kan ook bij SeniorWeb 
Vledder (mailadres seniorwebvledder@gmail.com).

De cursussen zijn zowel voor de laptop/vaste computer 
als de tablet (Android en IOS). De cursussen starten 
op 14 september. De cursus en het cursusmateriaal 
zijn gratis.

Alles wordt digitaal
Lastig? Volg dan een gratis cursus

1. Wil je graag bijdragen aan de gezelligheid samen met de 
Naobuur-bezoekers, dan ben je van harte welkom. Je zet 
koffie en rekent die af, maakt een praatje en doet mee 
met een spelletje. Het is altijd gezellig. We werken met 
een rooster waarbij je zelf kunt aangeven wanneer/hoe 
vaak je aanwezig wilt zijn.

2. Heb je contacten in de lokale kunstenaarswereld en wil 
je ervoor zorgen dat de kunst in Naobuur/de bibliotheek 
zo nu en dan wisselt, dan hebben we je nodig.

3. Wil je voor Naobuur de aanmeldingen voor vergaderin-
gen buiten openingstijden bijhouden, daarbij open doen/
sluiten, voor de koffie zorgdragen en de penningmeester 
op de hoogte houden, dan verwelkomen we je graag. Het 
aantal vergaderingen is niet groot. Het is gemakkelijk als 
je niet te ver van Naobuur af woont.

4. We zoeken nog iemand die samen met het bestuur 
Naobuur bij de tijd houdt en versterkt. Aandachtspunten 
zijn de vrijwilligers, presentaties, activiteiten, externe 
contacten en natuurlijk de toekomst. De taakverdeling 
en tijdsbesteding bepalen we in overleg. 

Nieuwsgierig? Neem even contact op met Dirk Boom of een 
ander bestuurslid. 

CRYPTO-
GRAMMEN

‘Sprookjesfiguur met 
weinig fantasie’

‘Nederlandse roman die 
niet erg geschikt is voor 

op het nachtkastje’

bron: radio 4

Oplossingen elders

Naobuur (www.naobuur.nl) kan nog 
vrijwilligers gebruiken:



Shiatsu betekent:  vinger-druk.  Het is
een  Japanse  behandelmethode
waarbij  met  duimen,  vingers  en
handen  druk  wordt  uitgeoefend  op
het lichaam. Hierbij wordt niet alleen
gewerkt  op  spieren,  pezen  en
gewrichten,  maar  ook  op  de
energiebanen  (meridianen)  en  de
daarbij  horende  drukpunten.  Dit
stimuleert  het  zelf-herstellend
vermogen van het lichaam.

voor meer informatie

www.harate.nl / 06-15564130



Deel 42: Vrijwilligers

door Lammie Roffelsen

De Maatschappij van Weldadigheid werkt met een 
grote groep van vrijwilligers die bij verschillende 
activiteiten worden ingezet. Deze grote groep vrijwil-
ligers is actief bij een van de drie natuurwerkgroepen: 
op het Vrouwenveld (sinds 2016), op het Zuidenveld 
(sinds 2020) en in het Blokkenbos (sinds 2021). De 
groepen variëren in grootte van vijf tot twaalf leden 
en in werkfrequentie: bijvoorbeeld op het Vrouwenveld 
wordt wekelijks gewerkt op een vaste morgen, in het 
Blokkenbos een keer per maand, op een zaterdagmor-
gen. Alle werkzaamheden vinden plaats van septem-
ber tot en met maart. Het werken in de natuur zorgt 
voor een prettige werksfeer, persoonlijke gesprekken 
tijdens het werk en sociale contacten ook buiten de 
groepen om. De groepen worden ondersteund door 
Landschapsbeheer Drenthe met materiaal, informatie 
en cursussen.

•	 De Kolonieploeg onderhoudt (de wegen en paden in) 
het Sterrebos en bestaat uit acht personen. De groep 
is voortgekomen uit een initiatief waarbij mensen 
uit de kolonie konden vragen of er een klusje kon 
worden uitgevoerd. Deze club bestaat al een aantal 
jaar en kent een groot groepsgevoel.

•	 Vier mensen maken met enige regelmaat hun “wijk” 
schoon door afval te verzamelen. Heel fijn, dat ze 
dat willen doen. Ze ruimen uiteindelijk andermans 
rommel op!

•	 De mollen die binnen de kolonie iets te actief zijn, 
worden gevangen door de mollenvanger, bekend 
van de TV serie Typisch Dwingeloo.

•	 De familie Kiers onderhoudt op vrijwillige basis de 
begraafplaats aan de Oranjelaan in Wilhelminaoord.

•	 Een handige klusser maakt, onderhoudt en repareert 
de verschillende bruggetjes, ornamenten en bankjes 
langs wandel- en fietspaden in de Koloniën.

•	 De bewoners van Huis Westerbeek onderhouden 
de oprijlaan en de omgeving van Huis Westerbeek.

•	 Drie mannen doen het faunabeheer in dit gebied, 
dus toezicht, wildtellingen en wildbeheer. Zij hebben 
en houden in beeld hoe het ervoor staat met de 
dieren die in ons gebied leven.

•	 Voor het gebied Boschoord is er een vrijwillige BOA. 
Deze mag mensen aanspreken op hun gedrag en ook 
boetes uitdelen, als de situatie daarom vraagt. Een 
tweede BOA heeft zich gemeld, zodat op meerdere 
plaatsen toezicht kan plaatsvinden.

•	 Vier á vijf mensen brengen vier keer per jaar de 
Star uit met nieuws uit de Kolonie. Formeel voelt 
de redactie van de Star	zich	niet	‘vrijwilliger’	bij	de	
Maatschappij van Weldadigheid, omdat zij onaf-
hankelijke journalistiek bedrijven. Toch vindt de 
Maatschappij van Weldadigheid het fijn dat deze 
redactie met regelmaat de Star uitbrengt.

Tot enkele jaren geleden was voor de Maatschappij van 
Weldadigheid een groot aantal vrijwilligers actief bij 
Museum de Koloniehof, de voorloper van het huidige 
museum de Proefkolonie. Zij zorgden voor een warme 
ontvangst in het museum, rondleidingen door het 
museum en als gids of chauffeur met de kolonietram 
door het buitengebied. De exploitatie van museum de 
Proefkolonie vindt sinds 2018 plaats in een zelfstandige 
stichting met een eigen directie en een eigen team 
van vrijwilligers; en staat daarmee formeel los van de 
Maatschappij van Weldadigheid.
Al	met	al	zijn	er	op	dit	moment	zo’n	60	vrijwilligers	
actief. En daar is de Maatschappij van Weldadigheid 
heel blij mee. Zij zorgen tenslotte voor een in alle 
opzichten steeds mooier wordende regio.

Er wordt nog gedacht aan een aantal nieuwe projecten:
•	 Bestrijding van de Japanse Duizendknoop
•	 En onderhouden en opknappen van grafstenen op 

de begraafplaats aan de Oranjelaan.
Heeft u n.a.v. bovenstaande vragen,  of wilt u vrijwilliger 
worden? Neem contact op met:
•	 Museum De Proefkolonie, tel 0521-725980 

info@proefkolonie.nl 
•	 Maatschappij van Weldadigheid, tel 0521-381225, 

info@mvwfrederiksoord.nl
Lammie	Roffelsen



Feestelijk lekker
Oosterstraat 28
8331 HE Steenwijk
Tel: 0521-512385

Dorpsstraat 29
8381 AM Vledder
Tel: 0521-382040



Lukt het wassen niet meer zelf, of wilt u liever uw tijd 
anders besteden? Dan neemt WaST graag uw was- 
en strijkgoed van u over. We halen het op, wassen, 
drogen, vouwen en strijken, wat u wilt. We brengen 
het frisgewassen en keurig gevouwen binnen drie 
werkdagen weer bij u terug. U hoeft het alleen nog 
maar in de kast te leggen. Brengt u het liever zelf? 
Dat kan natuurlijk ook.

Deze was- en strijkservice is ondergebracht bij Stichting 
Veuruut in Nijensleek. Bij WaST werken wij met leerba-
nen en helpen mensen met een afstand tot de arbeids-
markt om weer terug te keren in een vast werkritme.  
Iedere inwoner van de gemeente Westerveld kan 
gebruikmaken van deze was- en strijkservice. Wan-
neer u huishoudelijke ondersteuning vanuit de WMO 
ontvangt, dan kunt u tegen een gereduceerd tarief 
al gebruikmaken van de services. Voor particulieren 
verzorgen wij de was al voor € 19.50 euro per waszak. 

Hoe werkt het? 
Na aanmelding krijgt u een waszak van ons en u vult 
deze zak met uw was. Eén waszak staat ongeveer gelijk 
aan één wasmachine. Met de bezorgdagen halen we 
de was bij u thuis op of brengt u de waszak bij WaST 
Westerveld. 
In onze wasserij wordt het gemerkt, gewassen, 
gedroogd, gevouwen en gestreken. De was wordt na 
drie werkdagen weer bij u thuisbezorgd. 

Hoe waarborgen wij de privacy? 
In onze wasserij werken wij met een code, die aan u 
gekoppeld is als persoon. In onze wasserij wordt al uw 
was voor het wassen gemerkt met een code. Die code 
staat ook op uw waszak. Zo kunnen wij anoniem uw 
was verzorgen en raakt er niets kwijt. Daarna gaan we 
wassen, drogen, strijken en vouwen. 
Voor vaste klanten werken wij met vaste labels. Die 
zijn 1 bij 2 cm en zitten vastgeperst in uw wasgoed. 
Natuurlijk houden wij er rekening mee dat deze zo min 
mogelijk zichtbaar zijn.

Geniet van onze zorg en aandacht voor uw was- en 
strijkgoed. Wij zorgen dat het schoon, fris en kreuk-
loos weer bij u terugkomt!

Voor meer informatie bel of e-mail gerust! 
06 834 953 78  -   info@wast-westerveld.nl  -  
www.wast-westerveld.nl

Jaarlijkse Ouderenmiddag 
zaterdag 1 oktober 2022 in

Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord 
Aanvang 14.00 uur

Stichting Ouderenbeleid Vledder e.o. organiseert op 
zaterdag 1 oktober 2022 de jaarlijkse Ouderenmiddag, 
waarvoor alle ouderen uit de voormalige gemeente 
Vledder van harte worden uitgenodigd.

Bij binnenkomst wordt u een kopje koffie/thee aange-
boden met wat lekkers erbij.

‘De Stuyvesant Sailors’ uit Wolvega verzorgen deze 
middag een spetterend optreden, waarbij ervan uit 
wordt gegaan dat de aanwezigen in de zaal hun zang-
talenten zullen laten horen. 

Aansluitend aan dit swingende optreden volgt een 
goed verzorgde broodmaaltijd.

Mocht het zo zijn dat er door de overheid weer 
‘Coronaregels’ worden ingesteld, dan zullen we ons 
hier uiteraard aan houden. In verband hiermee is het 
doorgaan van deze middag vooralsnog onder voor-
behoud.
Deze gezellige middag wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Provincie Drenthe en de Gemeente Westerveld 
in het kader van de subsidie ‘een frisse doorstart na 
Corona’.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer die 
in deze Boodschapper is gevoegd. 

Wollie de Lange-Prikken, secretariaat SOB 

Stichting Ouderen 
Beleid Vledder e.o.

WaST nu voor Wmo-
cliënten beschikbaar





Terug in de tijd

Heeft u dat ook wel eens? Oude fotoalbums 
bekijken en mijmeren over vervlogen tijden? Of 
door een (oud) voorwerp denken aan vroeger? 

De historische vereniging ’t Fledder Kerspel is opge-
richt in 2003 en bewaart, beschermt, verzamelt kennis 
en goederen betreffende het culturele en historische 
erfgoed van het grondgebied van de voormalige 
gemeente Vledder.  Lange tijd had de vereniging een 
klein archief in de Tippe. In 2019 heeft het archief 
een plekje gekregen in het Huis van Weldadigheid in 
Frederiksoord. Tijdens de coronatijd stonden de werk-
zaamheden op een laag pitje. De afgelopen maanden 
is er echter hard gewerkt om het archief zo optimaal 
mogelijk in te richten en er is aan een nieuwe website 
gewerkt: www.t-fledderkerspel.nl. 
De vereniging heeft vele archiefstukken die gerelateerd 
zijn aan de voormalige gemeente Vledder.
Weet u bijvoorbeeld dat er een klokkenmuseum in 
Frederiksoord was, een school op de plek van de Tippe 
in Vledder stond, de tram door Wilhelminaoord reed, 
café Mos in Nijensleek zat, Toneelvereniging TMB zijn 
thuishaven in Boschoord had, het monument van 
Huender in Doldersum op een andere plaats heeft 
gestaan of  dat Vledderveen een eigen voetbalvereni-
ging had?
Van één van de vele foto’s die in het bezit zijn van 
de vereniging kennen we nog niet alle personen. 

Het betreft een foto van een gymnastiekvereniging 
(Frederiksoord?) uit 1938. Voor deze foto wordt uw hulp 
gevraagd. We zijn op zoek naar de namen op de foto. 
Wat we weten: Antje Bakker (bovenste rij, 1e), Grietje 
Roders (bovenste rij, 4e).

De vereniging is altijd op zoek naar uitbreiding van de 
collectie en het archief. 
Heeft u oude foto’s en vraagt u zichzelf af of deze inte-
ressant zijn voor de historische vereniging, dan bent u 
van harte welkom in ons archief op de woensdagoch-
tend tussen half 10 en half 12.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u 
ook een mail sturen naar info@t-fledderkerspel.nl of 
contact opnemen met Gerda Blomsma ( 0521 380193) 
of Grietje Broekman. 

Nieuws van de Naobuurtbus
Elke aanvraag voor de bus proberen we te beantwoor-
den, en als het niet lukt hebben we ook nog privéchauf-
feurs! Kortom, de bus rijdt zeer regelmatig.
Uitstapjes maken we ook, is het niet met mensen van 
de Borgstee, dan is het wel met de bezoekers van de 
dagbesteding van Zivanka. En ook de Zonnebloem 
vraagt ons met regelmaat.
Heeft u ook eens een wens om met een aantal mensen 
op stap te gaan, overleg dan met ons over de moge-
lijkheden en de prijs. Bij meerdere personen in de bus 
kunnen we altijd een goede prijs met elkaar afspreken.
En we rijden natuurlijk niet alleen in Vledder en omstre-
ken. Vanuit Havelte, Dwingeloo, Diever en andere 
dorpen komen ook nogal eens aanvragen.
En wanneer we alle aanvragen van de afgelopen 2 1/2 
jaar dat de bus nu rijdt bekijken, denk ik dat we 97% 

positief hebben kunnen beant-
woorden, dus incl. onze trouwe 
privéchauffeurs.

Een paar voorbeelden van die trouw: 
Er zijn 2 privé chauffeurs die elke week een meneer 
naar de dagbesteding in Steenwijk brengen!! En al 
onze chauffeurs rijden 1x per 2 weken op een vaste 
dag (rekening houdend natuurlijk met vakanties). En de 
meeste chauffeurs vanaf het begin zijn er nog steeds! 
Ja daar worden we blij van en daardoor kunnen we uw 
aanvragen blijven beantwoorden.
Tot ziens in de bus: 0658925937.

met vriendelijke groet,
Christiaan Meyboom



www.wijsuitvaartzorg.nl  -  0521 70 02 50 
24 uur bereikbaar - het maakt niet uit waar u verzekerd bent

Kirsten Boerema           Bety Nicolai

WIJ, JIJ 
EN IK 

SAMEN

Bevlogen en vanuit 
het hart ...



Van mijn buurvrouw Riet Jongeneel, kreeg ik de 
vraag of ze het stokje aan mij mocht doorgeven voor 
een stukje in dit magazine. Ik kreeg er ook een paar 
voorgaande edities van het blad bij, want gezien mijn 
leeftijd (36 jaar), valt deze voorlopig nog niet bij mij in 
de bus. Wat een mooi blad zo voor de lokale bewoners! 

Mijn naam is Karen Alferink, samen met mijn twee 
kinderen (Tim, 8 jaar en Nienke, 6 jaar) en partner Paul 
wonen wij sinds mei 2018 in Vledder. De regio was mij 
niet onbekend, ik ben opgegroeid in Makkinga en ging 
in mijn jeugd ook op stap naar bijvoorbeeld Smithy’s 
Palace. En nu kom ik op het schoolplein weer ouders 
tegen waarmee ik destijds samen op het Stellingwerf 
College in Oosterwolde heb gezeten. 
In de afgelopen vier jaar is Paul druk geweest met de 
verbouwing van ons huis aan de Wapserweg 6 (aan de 
vijver). De laatste puntjes worden momenteel nog op 
de spreekwoordelijke i gezet en dan vloeit het over in 
onophoudelijk onderhoud. Maar gelukkig houden wij 
ervan om bezig te blijven, een huis en tuin die helemaal 
af zijn en geen onderhoud nodig hebben:  daar zouden 
wij ons gaan vervelen. 
Aan huis houd ik kantoor met twee heel verschillende 
diensten, namelijk een praktijk in orthomoleculair 
voedingsadvies én financieel administratiekantoor 
(boekhouding, belastingaangiften en budgetbeheer). 

Zo komen twee heel verschillende kanten van mij goed 
tot zijn recht. 
In de orthomoleculaire voedingsleer is het uitgangs-
punt dat het lichaam met de juiste voeding wordt 
ondersteund om optimaal te functioneren en dat 
voeding kan bijdragen aan herstel van disbalans of 
klachten worden verminderd. Het geeft mij enorm veel 
energie om mensen hierin te begeleiden en afgestemd 
op de persoon, een passend advies te geven. 
Online ben ik vindbaar op de websites www.voedings-
coachvledder.nl en www.karenalferink.nl 

Ellen de Jongh heb ik gevraagd en bereid gevonden 
om de pen van mij over te nemen!

Scootmobielclub
In 2020 heeft Peter van Liefland het initiatief genomen 
om een tocht te organiseren voor mensen met een 
scootmobiel.

‘Samen is leuker als alleen’ is zijn motto. 

Wij maken meestal tochten van 20 tot 25 kilometer 
door de bossen en hei, met een stopplek voor koffie.
Wij hebben drie personen begeleiding die meegaan 
voor de veiligheid.
Wij verzamelen bij het dorpshuis in Wilhelminaoord 
om 13:00 uur en zijn om 16:30 uur terug.
Wij hebben veel plezier met elkaar.

Lijkt het u ook leuk om mee te gaan? 

Meld u dan aan. De contactinformatie staat in dit blad 
bij de Activiteiten.





Henk Binnema woont in Vledder, waar hij met zijn 
vrouw vanuit Vlaardingen in 2007 kwam wonen. Als 
kind kwam hij in de vakantie vaak op camping Adelhof. 
‘Ik was hier soms wel zes weken en heb zo de omge-
ving leren kennen. In de loop van de jaren ontstond 
het idee om de drukke Randstad te ontvluchten. 
Uiteindelijk maakt het niet meer uit waar je woont 
om toch je werk te kunnen verrichten.’ De doorslag 
gaf het feit dat zijn vrouw die bij een landelijk bekende 
juwelier in Den Haag werkte, aan de slag kon in het 
filiaal in Groningen.
We spreken elkaar in zijn atelier.

Ambachtsman
In 1975 rondde hij zijn studie af in Schoonhoven, aan 
de enige vakschool in Nederland die opleidde tot 
onder meer goudsmid. Zijn specialiteit is toch vooral 
sieraden, in tegenstelling tot zilversmeden, die meer 
grote werkstukken maken, zoals bestekken, schalen 
of kerkelijk werk.
Na zijn studie ging hij aan de slag bij een bedrijf waar 
ze goedkope sieraden maakten. Uiteindelijk moest er 
brood op de plank komen. Via via belandde hij bij een 
antiquair die hem de kans bood om kapotte sieraden 
te repareren. Daar lagen meer uitdagingen. In die peri-
ode merkte hij dat het vak veel breder is dan wat de 
opleiding bood. Hij maakte zich nieuwe technieken 
eigen. Eigenlijk was reparatiewerk in de jaren zeventig 
tijdens zijn opleiding ‘not done’, je werd opgeleid om 
een creatieve kunstenaar te zijn. Zijn passie lag veel 
meer op het vlak van het ambachtelijke werk. Van het 
een kwam het ander. Hij stopte met het productiewerk 
en kwam in contact met goudsmeden via De Waarborg 
in Rotterdam – waar edelmetalen sieraden van een 
keurmerk werden voorzien. Heel makkelijk ging dat 
ook weer niet, niet iedereen wilde hem in de keuken 
laten kijken, bang voor concurrentie. ‘Ik ben in die tijd 
bij de nodige goudsmeden geweest en heb veel kennis 
opgedaan. Het ging vooral om oudere sieraden en het 
zetten van edelstenen. Dat leerde je niet op school.’ 

Henk Binnema typeert zichzelf als de creatieve 
ambachtsman. Aanvankelijk maakte hij ook vrij werk, 
waar geen opdracht aan ten grondslag ligt. In de jaren 
tachtig was dat geen vetpot, er was veel werkloos-
heid en geen juwelier wilde iets van hem kopen. ‘Ik 
werkte op een zolderkamertje, geen locatie om goed 
te verkopen. Nu heb ik in het atelier eigen gemaakt
werk dat vooral dient als voorbeeld van de kleur van 

edelsteen, de manier van zetten van een steen, de 
bewerking. Het biedt inspiratie aan iemand die met 
oud edelmetaal iets nieuws wil laten maken. Dat 
gebeurt op dit moment regelmatig.’ Waar hij in het 
verleden landelijk opereerde, is hij nu veel meer regi-
onaal georiënteerd. 

Trots
Zijn vakmanschap komt ook tot uitdrukking in de 
restauraties die hij heeft gedaan. ‘Kijk maar op mijn 
website, daar vind je veel foto’s, bijvoorbeeld van de 
restauratie van de zilvercollectie van Ons’ Lieve Heer op 
Solder in Amsterdam. Daarnaast heb ik verschillende 
monstransen gerestaureerd, daar zitten hele unieke 
exemplaren bij. Daar ben ik wel trots op. Voor restau-
rateurs en musea zijn dat soms dilemma’s: maken we 
onderdelen opnieuw erbij, of is dit de tand des tijds 
en laten we het zo. Destijds heeft het Rijksmuseum 
toestemming gegeven om nieuwe onderdelen bij 
een monstrans te maken, dat ging om vierhonderd 
diamantjes. Daar is over gepubliceerd in de vakpers. 
Daar moet je het van hebben hè’, zegt hij. ‘Het klinkt 
een beetje raar om van jezelf te zeggen, maar zoals ik 
zijn er niet zoveel.’ 

www.henkbinnema.nl 

Gerard van Wijk

Henk Binnema, goudsmid



Half mei – vakantie – via Luxemburg naar de Haute 
Savoie in Frankrijk. Hoge bergen – een wintersport-
plaats. Daar hadden we een blokhut gehuurd. Prachtig 
mooi. Wandelen in de bergen was ons doel.

  Helaas
Het kwam anders: we kregen Corona – niet heftig – 
maar van het wandelen kwam niets terecht en van 
koffie op een terrasje ook niet. We herstelden en 
trokken verder richting Nice. Een mooie stad aan de 
Middellandse Zee met een prachtig oud centrum en 
heel goed openbaar vervoer. En ook met vriendelijke 
mensen die een toerist graag behulpzaam zijn bij het 
kiezen van de juiste tramlijn en halte.

  Helaas
Bij het uitstappen uit de tram werd mijn man – met 
behulp van de reeds bekende vriendelijke mensen – 
beroofd van zijn portemonnee met erin geld, pasjes, 
rijbewijs … Pasjes blokkeren (Hoe doe je dat ook al 
weer?)
Naar het politiebureau. Daar kwamen we erachter dat 
je zelfs in Nice met de Engelse taal niet ver komt. De 
dief heeft binnen 10 minuten met één van de  pasjes 
500 euro opgenomen – zijnde het dagmaximum. Men 
had vermoedelijk de pincode tijdens het kopen van het 
tramkaartje afgekeken. De pinautomaat hing vrij laag – 
geschikt voor rolstoelgebruikers – maar ongeschikt 
om staande de pincode met de hand af te schermen.
We rijden terug de Alpen in – daar voelen we ons veili-
ger. De Alpe d’Huez op waar op dat moment de Alpe 
d’Huzes gaande was. Wat een machtig mooie berg. Ik 
kende hem alleen van de Tour de France op de tv. Het 
zou een prachtige dag worden tussen bergen van 4000 
m hoog waar gletsjers voor het grijpen waren.

  Helaas
Op de weg naar beneden – in de 2e haarspeltbocht van 
boven – reden we met de auto over een steen die de 
onderkant van de auto beschadigde. De auto verloor 
olie. Stoppen. Wat nu?
Volvo Assist bellen – daar hebben in het verleden goede 
ervaringen mee gehad. Volvo Assist helpt, repatrieërt  
en ontzorgt bij pech. 

  Helaas
Niet in dit geval. Dit was in de ogen van Volvo geen pech 
maar een aanrijding. “We kunnen u niet helpen. Belt u 
de autoverzekering maar”.
Bij de autoverzekering hadden we repatriëring niet 
meeverzekerd – dat hadden we via de Volvo geregeld, 
dachten we.

De autoverzekeraar bel- 
de toch de Eurocross-
centrale voor ons. Deze 
stuurde een afsleepwa-
gen de Alpe d’Huez op. 
De auto en wij  werden 
naar een bergdorpje 
gebracht. 
In Frankrijk de auto 
repareren zou weken 
duren door gebrek aan 
monteurs. Bij Volvo in 
Grenoble (de dichtstbij-

zijnde stad) was er al helemaal geen mogelijkheid: 
‘geen monteurs’, kregen we te horen. Uit coulance 
had de autoverzekering aangeboden de auto naar 
Nederland te laten vervoeren. Hoe wij met bagage 
en al terug moesten komen, moesten we zelf maar 
uitzoeken.
Een auto huren en in Nederland weer inleveren, bleek 
onmogelijk. Via Sixt, Avis, Herz  en al die grote auto-
verhuurbedrijven waren er geen auto’s beschikbaar.  
Nou ja – op ééntje na: Europcar. Van Grenoble naar 
inleverpunt Eindhoven – 1900 euro.
Dan maar zoeken naar een andere oplossing.
Uiteindelijk met de bus vanuit het bergdorpje naar 
Grenoble en dan (omdat de treinen ook vol zaten) 2 
dagen later met de trein naar Nederland. Een wereld-
reis voor ons omdat we niet gewend zijn om met de 
trein te reizen. Overstappen in Parijs (van Gare du Lyon 
naar Gare du Nord) een bezoeking, zeker met onze 
ervaring in Nice van nog maar één week ervoor en met 
de moeheid van Corona nog in ons lijf.
Bovendien moest het allemaal worden geregeld via 
internet en in het Frans. Daar stonden we dan met ons 
‘school-Frans’ van weleer. Een hele opgave – en het 
lukte ook niet altijd. Eerder op het politiebureau in Nice 
moest een officiële tolk aan te pas komen en met het 
boeken van de trein- en busreis kregen we hulp van een 
medewerkster  van een toeristenbureautje die goed 
Engels sprak. 

Zij was een 
Zonnestraaltje

Maar er kwamen nog meer zonnestraaltjes:
Onze autoverzekering heeft uit coulance de treinreis 
vergoed en de auto teruggehaald naar Nederland – 
waar hij uiteindelijk na 4 weken is aangekomen. 
Onze bank had de 500 euro al vast weer op onze 
rekening gestort – mede omdat we de daglimiet vóór 
de vakantie hadden verlaagd en de pasjes binnen 15 
minuten na de diefstal al hadden geblokkerd. 

Dat is nog eens vakantie een bijdrage 



Tips:
•	 Verlaag	je	daglimiet	bij	de	bank	als	je	op	vakantie	

gaat.
•	 Kijk	uit	met	behulpzame	mensen	en	met	lage	pin-	

automaten
•	 Kijk	thuis	hoe	je	bankpasjes	via	de	bankapp	heel	

snel	kunt	blokkeren/deblokkeren

•	 Verdeel	je	pasjes	e.d.	over	verschillende	broekzak-
ken,	buiktasjes,	tasjes	om	de	nek...	

•	 Zorg	ervoor	dat	je	partner	ook	altijd	een	pasje	bij	
zich	heeft.

•	 Kijk	je	verzekeringen	na	voor	je	aan	je	reis	begint.	
Vertrouw	er	niet	op	dat	het	allemaal	wel	goed	is.	
Voorwaardes	kunnen	zijn	veranderd.	Check	het!	

 Dat is nog eens vakantie

Iedereen	 vindt	 het	 prachtig,	 die	 kleurige	
borders	voor	de	bibliotheek.	De	bewoners	
van	de	Lestergeonflat,	de	toeristen	(even	een	
fotootje	maken),	de	klanten	van	de	visboer	
en	de	bezoekers	van	de	dinsdag-	en	donder-
dagmarkten.	Zelfs	fietsers	stappen	eens	even	
af	en	een	enkeling	wil	wel	iets	meer	weten	
over	de	nieuwe	manier	van	beplanting	die	
‘prairiebeplanting’	wordt	genoemd.	En	wij,	
de	vrijwilligers	van	de	groengroep	‘de Groene 
Juffers’,	willen	er	graag	iets	over	vertellen	als	
wij	bezig	zijn	onkruid	te	wieden	enzovoort.

De	metamorfose	van	de	twee	verwaarloosde	grasveld-
jes	in	een	vast	plantenborder	heeft	een	aanloop	van	
bijna	zeven	jaar	gehad.	Toen	de	Stichting Naobuur	werd	
opgericht	en	de	bibliotheek	een	multi-functie	kreeg,	
zocht	Doreth	van	Dijk	contact	met	Dorpsbelang	en	
Naobuur.	De	initiatiefneemster,	lid	van	de	tuingroep	
van	de	Vrouwen	van	Nu,	bood	met	een	groepje	vrij-
willigers	hulp	aan	om	eens	een	extra	rondje	onkruid	
te	verwijderen.	Ja,	de	entree	van	het	gebouw	zag	er	
niet	uit.	Daar	was	iedereen	het	wel	over	eens.	Maar	de	
gemeente	had	aangegeven	geen	geld	te	hebben	voor	
de	zo	zeer	verlangde	opknapbeurt	van	het	centrum	van	
Vledder.	Toen	dit	duidelijk	werd,	zocht	Dorpsbelang	
naar	een	manier	om	alvast	een	kleine	opknapbeurt	
uit	te	kunnen	voeren	voor	de	entree	van	Naobuur	en	
bibliotheek,	waar	de	gemeente	ook	aan	bijgedragen	
heeft.

Joost	Ottink	van	Greenfixx	zorgde	voor	de	horten-
siabeplanting	die	er	nu	nog	is	en	ook	voor	het	tuin-
gereedschap	dat	wij	nog	steeds	gebruiken.	Door	de	
jaren	heen	dunde	de	vrijwilligersgroep	van	de	Groene 
Juffers	echter	danig	uit.	Leeftijd,	gebreken,	verhuizin-
gen,	zorgden	daarvoor.	Bovendien	is	paardenbloemen	
uitsteken	en	ze	tussen	de	bestrating	uit	peuteren	ook	
niet	het	leukste	werk.	We	zijn	nu	nog	met	een	klein	
groepje	en	soms	stuurden	we	na	ons	werk	een	foto-
tje	naar	de	gemeente	met	een	beetje	pesterige	tekst.	

Want	wanneer	zou	Vledder	WEL	aan	de	beurt	zijn	om	
eens	te	worden	opgeknapt?	We	wisten	van	de	inten-
sieve	contacten	van	Dorpsbelang	met	de	gemeente	
Westerveld	en	soms	is	er	budgettair	dan	ineens	een	
kleine	opening!	Het	grote	opknappen	in	het	dorp	komt	
nog,	maar....

Vorig	jaar	september	resulteerde	het	vele	overleg,	
met	toen	vooral	de	ambtenaren	van	de	gemeentelijke	
Groenvoorziening,	in	een	schetsontwerp	en	beplan-
tingsplan	van	twee	borders,	gescheiden	door	het	
bestaande	pad.	Het	zou	een	zogenoemde	prairie-
beplanting	worden.	Vruchtbare	teelaarde,	een	boven-
laag	van	acht	centimeter	lavasteen	(neemt	vocht	op	
en	staat	het	later	weer	af)	en	daarin	de	beplanting.	
Een	graafmachine	hapte	de	grasveldjes	er	uit,	grond-
bewerking	volgde	en	daarna	tenslotte	de	beplanting.	

Maar	hoe	zou	het	worden	in	het	voorjaar	van	2022?	
De	winter	was	mild	en	wij	volgden	met	spanning	het	
opkomen	van	de	beplanting.	En	het	werd	prachtig	dit	
voorjaar.	Warme	kleuren,	echt	geen	flauwe	pasteltin-
ten,	maar	warm	rood,	blauw,	roze	en	af	en	toe	een	
hardblauwe	ridderspoor.	De	koningin	der	bloemen!	Nu,	
in	de	zomer	is	de	overheersende	kleur	zacht	geel	van	
een	vaste	cosmea.	Een	plant	die	ik	alleen	kende	als	een	
éénjarige	die	je	ieder	jaar	moet	zaaien.	De	kopij	voor	De	
Boodschapper	moet	ik	voor	1	augustus	inleveren	zodat	
ik	net	als	u	even	nieuwsgierig	ben	naar	het	vervolg	in	
de	nazomer.
Lies Rinkema

De groene Juffers



Sinds een paar jaar zijn de inwoners van Vledder e.o. 
en de NNCZ aan elkaar verbonden. Eerst vanuit de 
gezamenlijke voorbereiding van het woonzorggebouw 
De Borgstee en daarna vanuit de ingebruikname en 
de start van de dienstverlening. Nu ontwikkelen we 
verder in datgene wat helpend gaat zijn om plezierig 
samen te leven in Vledder, ook wanneer er sprake is 
van een (grote) hulpvraag. Wij hebben daarbij veel 
mogelijkheden als zorgorganisatie, maar passen ons 
aan, aan datgene wat het dorp van ons vraagt. Die 
terugkoppeling krijgen we via Dorpsbelang, Stichting 
Onderdak, Stichting Naobuur en via het lidmaatschap 
van de bewoners van Vledder in onze Algemene 
Ledenvergadering.

Onze mogelijkheden richten zich op verzorging, 
verpleging en begeleiding thuis (vanuit een team dat 
dichtbij beschikbaar is in het dorp), huishoudelijke 
hulp, casemanagement dementie, professionele 
ondersteuning bij een waardevolle dag (dagontmoe-
ting), advisering huisarts door de specialist ouderen-
geneeskunde of psycholoog. Daarnaast zijn er nog

allerlei andere 
gezamenlijke 
acties die we 
samen zouden 
kunnen uitvoe-
ren, denk bijvoorbeeld aan projecten rondom de in-
zet van technologische hulpmiddelen thuis of bege-
leiding van vrijwilligers op bepaalde thema’s. Bij alles 
geldt dat onze inzet alleen wordt gebruikt op basis van 
of een individuele vraag van een inwoner van Vledder 
of vanuit bijvoorbeeld Dorpsbelang, Stichting Naobuur 
of de huisarts. Wij passen ons aan, aan datgene wat 
het dorp graag (tijdelijk) aangevuld wenst te hebben 
door professionals. 
Dat het dorp veel zelf kan, hebben we de afgelopen 
jaren goed kunnen merken. Diep respect daarvoor. 
Wat is er in Vledder een mooie vorm van een zorgzame 
gemeenschap ontstaan, die nog verder uitgebouwd 
kan worden. Wij dragen er graag ons steentje aan bij!

Ingrid van Delft en Roeli Mossel
Raad van bestuur NNCZ

Het dorp Vledder en de NNCZ

Oplossingen Tangram
OPROEP

’t Pannegie: Elke tweede woensdag van 
de maand met elkaar aan tafel!!
Al heel wat jaren koken vrijwilligers elke 
maand allerlei lekkere maaltijden voor 
ongeveer 20 personen. We hebben dan 
ook al heel wat keukens mogen proberen 
zoals in de Spronk, Het Museum voor 
Valse Kunst, de jeu de boule, de Vledder 
Plaza, ook in Naobuur maar nu zijn we 
heel erg blij dat De Gerf zo’n mooie 
keuken heeft. En natuurlijk zo’n mooie 
ruimte!
Het belangrijkste is samen eten, laag-
drempelig en de gezelligheid.
Maar nu zijn we op zoek naar een paar 
vrijwilligers die ons team willen verster-
ken zodat we eens kunnen wisselen met 
koken en/of serveren. Dus dat zou dan 
1x per maand of per twee maanden zijn 
op de tweede woensdag van de maand.
Elly Pronk (06-30924321) of Rianne van 
Wingerden (06-40203645) geven u hier 
telefonisch graag meer uitleg over. 

COLUMN



Gerrit Rietveld, 1888–1964, was meubelmaker in 
Utrecht van 1911 tot 1919. In 1918 ontwierp hij de 
‘rood-blauwe’ stoel van rechthoekige latten van  
30 x 30 mm en twee 10 mm dikte triplexplaten. De maat 
van 30mm komt in het hele ontwerp terug als een soort 
moduul. Hoewel hij zich niet helemaal thuis voelde in 
het gedachtengoed van de ‘Stijlgroep’, viel zijn werk 
wel binnen de ontwerpwereld van die stijl.

De Stijl is de stroming in de 
kunst en toegepaste kunst die 
duurde van 1917–1932. Hij is lid 
geweest van De Stijl in de peri-
ode van 1919 tot 1931. Hij heeft 
baanbrekend werk gedaan op 
het gebied van kleuren. De drie 
primaire kleuren rood, blauw en 
geel en de niet kleuren wit grijs 
en zwart mochten uiteindelijk 
worden toegepast. 

In 1924 vestigde Gerrit Rietveld zich als architect en 
deed toen de meubelmakerij over aan Gerard van de 
Groenekan.
Het werk van Rietveld als architect wordt toch vooral 
gekenmerkt door de beginselen van De Stijl. Dit 
zijn lijnen, vlakken en kleuren van De Stijl. Een nog 
bestaand woonhuis, het Schröderhuis – 1924, in 
Utrecht, is toongevend voor Rietveld en wereldbe-
roemd. Representatief voor Rietveldarchitectuur: 
geen gevels met openingen, maar de inwendige 
ruimte die wordt omsloten door horizontale en 
vertikale vlakken die elkaar doorsnijden. 

Gerard van de Groenekan bleef de door Rietveld 
ontworpen meubels vervaardigen. De originele teke-
ning van de ‘rood-blauwe’ stoel heb ik via een dochter 
van Van de Groenekan gekregen. De maatvoering is 
‘divers’. Dit kwam doordat Rietveld al makend zijn 
meubels ontwierp. Hij maakte schaalmodelletjes van 
papier of karton om een bepaald ontwerpidee vorm 
te geven. Het eerste exemplaar van een bepaald 
ontwerp was voor hem vaak een soort proefmodel 
op ware grootte. Preciese werktekeningen werden 
later gemaakt nadat allerlei vormverbeteringen waren 
aangebracht. 
Toen ik de stoelen ging 
maken, kwam ik allerlei 
maatvoeringen tegen. 
Rietveld streefde wel
naar definitieve versies 
van bepaalde ontwerpen 
in verband met zijn wens 
tot serieproduktie. Ik 
heb de stoelen volgens 
de maten op de tekening 
van Rietveld gemaakt. 
Jammer genoeg is de 
tekening niet gedateerd. 

Ook ontdekt: 
Wim Rietveld, 1924-1985, industrieel ontwerper, zoon 
van Gerrit Rietveld. Wim Rietveld heeft naam gemaakt 
met ontwerpen van rotanmeubels voor bedrijven in 
Noordwolde en Gispenmeubels van gebogen staal in 
Culemborg.

Toch wel 
bijzonder die 
Rietvelden!

Henk Pries.

PS 
Er staat ook een 
Rietveldstoel 
in het Museum
voor Valse Kunst 
in Vledder.

Ik heb een Rietveldstoel door Henk Pries



door Peter van der Eerden

    Belevenissen van een postbode - deel 2

Dinsdag 11 augustus. Officieel was het Damslapen 
niet toegestaan, maar het gemeentebestuur gedoogde 
de situatie al enkele jaren. Uit alle geledingen gingen 
er echter steeds meer stemmen op om paal en perk te 
stellen aan de wanorde en de onhygiënische toestan-
den rondom het Monument. Het hasjdealen was ook 
velen een doorn in het oog. En zo kwam het dat op 24 
augustus, twee weken na ons bezoek, het Damslapen 
officieel werd verboden. Eén dag later namen mariniers 
uit Doorn en Den Helder het recht in eigen hand en met 
knuppels en koppelriemen sloegen ze iedereen die 
toen nog bij het Monument zat met veel geweld van 
de Dam af. De politie liet het oogluikend toe… Maar 
daar hadden we toen nog geen weet van! 
Wel zijn we het eens over onze volgende bestemming. 
De vorige dag hoorden we van twee jongens over 
de beatboerderij Sarasani op het eiland Texel. Daar 
hadden we ook al over gelezen in Muziek Expres. Deze 
jongens kwamen er net vandaan en hun enthousiaste 
verhalen over enkele honderden jonge mensen die 
in de boerderij genoten van de meest uiteenlopende 
beatgroepen, het gemengde slapen op een gigantische 
zolder en goedkoop eten, doen ons al snel besluiten 
om de eerstvolgende trein naar Den Helder te nemen. 
We kijken de chaos op de Dam nog even aan voor we 
het Damrak aflopen naar Het Centraal Station, blij dat 
we dit hebben meegemaakt. 

Eenmaal onderweg verbazen we ons over het einde-
loos vlakke landschap van Noord-Holland, eigenlijk 
niets anders dan een aaneenschakeling van droog-
gemalen meren en al bestaand vlak land. Vanaf het 
station in Den Helder is het een kleine wandeling naar 
de veerboot naar Texel, dat we al zien liggen. Binnen 
een kwartier zijn we aan de overkant en nemen we de 
bus naar De Koog. Ergens tussen Den Burg en De Koog 
moeten we uitstappen en wat verderop horen we al de 
klanken van live muziek uit een wat vervallen boerderij. 
Bij de ingang betalen we één gulden entree. We gaan 
naar binnen, zetten onze spullen in een hoek en gaan 
de grote ruimte binnen waar een paar honderd jonge-
ren kijken en luisteren naar een band, die net is begon-
nen met spelen en met verve Pink Floyd ten gehore 
brengt. Levensgrote vloeistofdia’s, die op de grote 
muur achter de band worden geprojecteerd, comple-
teren het geheel en zorgen voor een surrealistische 
sfeer. We genieten met volle teugen. Veel ons bekende 
nummers komen voorbij en als het een uur later pauze 
is, gaan we eens kijken op de grote slaapzolder. Een 
chaos van tientallen matrassen, luchtbedden, rugzak-
ken en slaapzakken ligt door elkaar in een enorme 
ruimte. Het stinkt er als in de hel en we besluiten al 
snel om hier niet de nacht door te brengen. Beneden is 
de band weer gaan spelen en we zitten de tweede set 
helemaal uit. Intussen is het avond en voor een paar 
kwartjes bestellen we een stevige maaltijdsoep, die 

TienerToer 1970

In verband met een wat lange reis, heb ik geen tijd gehad om een nieuw postbodeverhaal te schrij-
ven, Vandaar het volgende verhaal over mijn allereerste zelfstandige reis, wat ik heb geschreven 
in het kader van het 50-jarig jubileum van de Tienertoer, enkele jaren geleden. De NS riep mensen 
op om hun ervaringen op te sturen voor een tentoonstelling die hierover zou worden opgezet in het 
Spoorwegmuseum in Utrecht. En ik vond deze eerste reiservaring van een 16-jarige jongen wel een 
aardige vervanger voor het reguliere postbodeverhaal. Dit verhaal wordt in twee delen gepubliceerd.



uitstekend smaakt. We pakken onze spullen 
en lopen enkele kilometers terug naar Den 

Burg. Daar zagen we op de heenweg vanuit de bus een 
muziektent met een overkapping op het dorpsplein. 
Het is al donker als we aankomen. Het is er rustig en we 
rollen onze slaapzak uit op de houten vloer. Moe van 
alle indrukken vallen we als een blok in slaap.
 
Woensdag 12 augustus. Wederom worden we door 
de zon gewekt. We hebben prima geslapen. We pakken 
onze spullen en kopen wat brood en kaas in een kleine 
supermarkt. We nemen de bus naar de veerboot en 
eten ons ontbijt aan boord. Vandaag gaan we naar de 
familie van Jos in Overveen. Ze wisten al dat we zouden 
komen, we moesten alleen even laten weten wanneer. 
Hij telefoneert met ze op het station in Den Helder. 
Onderweg maken we een tussenstop in Alkmaar. 
Tussen vele andere toeristen lopen we over de kaas-
markt en kijken vol bewondering naar de in traditionele 
kledij gestoken mannen, die met een brede plank vol 
met grote ronde kazen tussen hen in over de markt 
snellen. 
We nemen weer de trein en met wat overstappen arri-
veren we wat later op de middag in Overveen. Ook hier 
worden we hartelijk verwelkomd en getrakteerd op 
een goede maaltijd. Jos heeft twee neven van onze 
leeftijd en de avond wordt doorgebracht met singletjes 
draaien op zolder, waar voor ons twee matrassen zijn 
neergelegd. En ook hier slapen we als een roos.

Donderdag 13 augustus. Vandaag houden we echt 
vakantie. Na het ontbijt krijgen we ieder een fiets 
te leen en met de neven van Jos fietsen we naar 
Zandvoort, waar we vanaf een duin kijken naar de 
spectaculaire trainingen van de racewagens op het 
circuit. Hierna fietsen we naar het strand en de rest van 
de middag wordt doorgebracht met luieren en ouwe-
hoeren in de zon en zwemmen in de zee. ’s-Avonds na 
het eten liggen we dan ook op tijd uitgeteld in onze 
slaapzak op zolder, want morgenochtend is het vroeg 
dag.

Vrijdag 14 augustus. We zitten vroeg aan het ontbijt, 
want vandaag hebben we een lange reis voor de 
boeg. Met nog twee dagen te gaan willen we naar de 
verste uithoek aan zee die met de trein te bereiken is: 
Vlissingen. We krijgen nog wat brood en drinken mee 
voor onderweg, waarna we afscheid nemen van de 
gastvrije familie. We lopen naar het station en nemen 
het boemeltje naar Haarlem, waar we uitgebreid de 
informatieborden bestuderen, bang als we zijn om 
ergens verkeerd uit te komen, zoals in Hengelo. Met 

behulp van een vriendelijke conducteur schrijven we 
de hele route op en stappen in de trein naar Den Haag. 
We zien de vliegtuigen opstijgen van Schiphol en we 
verbazen ons over de vele steden en dorpen, die zowat 
aan elkaar vastgegroeid zijn. Via Leiden bereiken we 
Den Haag. Ook hier weer een enorme drukte. Jammer 
dat we geen tijd meer hebben om Beatstad no 1 te 
bezoeken. Golden Earring, Q65, Shocking Blue, the 
Motions en wie al niet meer komen hier vandaan en 
er zal vanavond vast wel een van deze bands ergens 
spelen. Maar we zouden naar Vlissingen. 

We stappen over naar Rotterdam, dat via Delft snel 
wordt bereikt. Ongelofelijk, wat een groot station is 
Rotterdam Centraal! We hebben het idee dat we wel 
een kilometer moeten lopen naar het perron voor de 
trein naar Breda. Als die vertrekt, duiken we al snel 
de Maastunnel in en nadat we weer boven de grond 
zijn, passeren we het Feijenoordstadion, met daar-
achter de van Brienenoordbrug. We hebben nog nooit 
zoveel mensen, auto’s en bebouwing gezien als in deze 
regio. Na nog twee tunnels onder de Oude Maas en de 
Dordtse Kil rijden we de spoorbrug over het Hollands 
Diep op. Nooit eerder zagen we een zo brede rivier. We 
zijn onder de indruk van de zeker twee kilometer lange 
brug die de zeearm overspant. 

Hierna rijden we na een week ons Brabantse land weer 
binnen om wat later in Breda te arriveren. Hier stappen 
we over in de trein naar Vlissingen en wat later rijden 
we via Roosendaal en Bergen op Zoom Brabant weer 
uit en Zeeland binnen. Bij Krabbendijke zien we voor 
het eerst de enorme watervlakte van de Oosterschelde, 
die wederom bij ons een grote indruk achterlaat. Wat 
verder kruisen we het Kanaal door Zuid-Beveland en 
via Goes en Middelburg bereiken we zo’n vijf uur na 
ons vertrek uit Overveen het station van Vlissingen, 
eindpunt van de lijn. De trein staat met zijn neus tegen 
een stootblok. 
Het is nog vroeg in de middag en we lopen door het 
oude centrum met zijn nauwe straatjes en mooie oude 

vervolg



vervolg

huizen naar de haven. Daar staat het beeld 
van Michiel de Ruyter, uitkijkend over de 

Noordzee. We gaan erbij staan en kijken ook uit over de 
Noordzee. We herinneren ons de verhalen die we op de 
lagere school in onze geschiedenisboekjes lazen over 
onze nationale zeeheld. Was het nog maar gisteren dat 
we zo’n 200 km noordelijker in Zandvoort aan diezelfde 
Noordzee stonden en erin gezwommen hebben? Het 
is haast niet voor te stellen door alle indrukken die 

we alweer hebben opgedaan. Bij het standbeeld eten 
we onze boterhammen uit Overveen, waarna we het 
oude centrum weer inlopen. We hebben nog geen idee 
waar we vannacht zullen slapen. We lopen langs een 
café, waarvan de naam ons opvalt en waar we goede 
rockmuziek binnen horen. Ik ben thuis bezig me door 
het magnum opus van JRR Tolkien, In de ban van de 
ring, te worstelen. Als we de naam The Hobbit op het 
raam ontwaren i.c.m. goede muziek, moéten we naar 
binnen. Het blijkt een gezellige bruine kroeg te zijn met 
een uiteenlopend publiek; langharige jongeren, zeelui, 
wat oudere dames en heren, nog meer toeristen. We 
bestellen een biertje en raken aan de praat met een 
paar oudere mannen. Het blijken voormalige zeelui 
en ze trakteren ons, behalve op smeuïge verhalen 
over hun tijd op de wilde vaart, op nog een biertje. We 
vertellen over onze avonturen van de afgelopen week. 
Niet zo spectaculair als die van hen, maar ze vinden 
het toch wel prachtig dat twee van zulke jonge jongens 
zo’n reis ondernemen. We vragen of ze misschien een 
goedkope overnachtingsmogelijkheid weten. Ja, dat 
weten ze. Er blijkt een voormalig schoolgebouw in de 
buurt te zijn, dat op de nominatie staat om te worden 
gesloopt. Voor het zover is, heeft een aantal vrijwil-
ligers, met toestemming en steun van de gemeente, 
voor de zomer het gebouw met eenvoudige middelen 
omgebouwd tot goedkoop jongerenhotel. Het heet in 
de volksmond ‘het Piekhotel’, naar het tarief dat per 
persoon per nacht gerekend wordt, te weten één hele 

Hollandse gulden! Voor dat bedrag dien je dan wel zelf 
een slaapzak o.i.d. bij je te hebben, de accommodatie 
bestaat uit niet meer dan een schuimrubber matras op 
de grond. Verder geen enkele luxe. Er zijn toiletten en 
wastafels en er zijn enkele douches geïmproviseerd. 
We kijken elkaar aan. Meer hebben we niet nodig en 
voor dat bedrag gaan we niet buiten slapen. 

Het is eind van de middag. We bedanken de heren voor 
de tip en ze wijzen ons nog de weg naar het ‘Piekhotel’. 
Het is niet ver en als we het gebouw zien, moeten we 
denken aan onze eigen middelbare school. Zelfde 
bouwstijl uit het begin van de 20ste eeuw en net zo 
vervallen. Alleen is ons schoolgebouw nog in functie. In 
de hal achter de ingang zitten twee twintigers, beiden 
met lang haar, baard en ziekenfondsbrilletje. Op de 
tafel, waar ze aan weerszijden van zitten, staat een 
buizenradio afgestemd op Radio Luxemburg.  Er wordt 
verder niets gevraagd, we hoeven niets in te vullen, 
alleen maar één Piek te betalen. Eén van hen wijst 
ons het sanitairblok en een voormalig klaslokaal, drie 
en een halve meter hoog met hoge ramen die zo zijn 
geplaatst dat je net niet naar buiten kunt kijken. Net 
als op onze school. Zo’n dertig schuimrubber matras-
sen liggen in drie rijen van tien op de grond. Een flink 
aantal zijn bezet met rugzakken en slaapzakken en op 
sommige liggen mensen te slapen. We nemen twee 
matrassen in de hoek en spreiden er onze slaapzak op 
uit. We laten de rest van onze spullen erop achter en 
gaan weer naar buiten. De afgelopen dagen hebben 
ons nauwelijks geld gekost en door deze onverwachte 
meevaller hebben we wat geld over, zodat we vinden 
dat we onszelf op de laatste avond van onze Tienertoer 
wel mogen trakteren op een Chinees. Die smaakt ons 
uitstekend en na afloop lopen we weer binnen bij de 
Hobbit en bestellen nog een biertje. Ik koop enkele 
surrealistisch getekende ansichtkaarten die zijn gete-
kend door mensen, die onder invloed waren van LSD. 
Er zitten nog meer jongens en meisjes van onze leeftijd, 
die ook op Tienertoer zijn en slapen in het Piekhotel. 
Dat schept een band en al gauw vertellen we elkaar 
over onze avonturen. Gezamenlijk lopen we terug 
naar ons “hotel” , waar we met deze en gene nog wat 
napraten voor we in onze slaapzak kruipen en meteen 
in een diepe slaap vallen. 

Zaterdag 15 augustus. We worden wakker tussen zo’n 
vijfentwintig andere jonge rugzakreizigers. Als we ons 
hebben aangekleed, lopen we naar een eethuisje waar 
je niet te duur kunt ontbijten. Het smaakt ons prima 
en we overleggen wat nog te doen op de laatste dag.
We willen nog niet meteen naar huis gaan en we beslui-



ten om via Eindhoven te reizen en daar het 
Evoluon te bezoeken. We halen onze spul-

len op bij het Piekhotel en nemen afscheid van diverse 
mensen waar we gisteravond mee spraken en wensen 
elkaar nog een fijne vakantie toe.
We lopen naar het station, stappen in de trein en enkele 
uren later, na een overstap in Tilburg, arriveren we in 
Eindhoven. We stoppen onze spullen in een kluis en 
nemen de bus naar het Evoluon. Het gebouw doet 
denken aan een vliegende schotel. Vier jaar eerder 
is het geopend door Philips als techniekmuseum en 
sindsdien zijn er constant wisselende tentoonstellingen 
over de nieuwste technologische ontwikkelingen, die 
ook actief door het publiek kunnen worden uitgepro-
beerd en getest middels demonstratiemodellen. Als 
we binnenkomen springen er twee cijfers bij op de 
voorloper van een gigantisch digitaal cijferbord. We 
vermaken ons kostelijk met beeldtelefoons, waarbij 
we ieder in een aparte ruimte zitten en terwijl we per 
telefoon met elkaar praten, kunnen we elkaar ook zien 
op een beeldscherm. Een sprekende machine die op 
een aantal toonhoogten het woord “koffie” kan zeggen. 
Je kunt zien hoe een blikje implodeert of zelf een brug 
bouwen van spaghetti. En zo wordt de middag uiterst 

nuttig en educatief besteed. We bellen in het Evoluon 
onze ouders om te vertellen waar we zitten en hoe 
laat we thuis zijn. Dat hebben we de afgelopen week 
verscheidene malen gedaan en  we hebben er maar 
niet bij verteld dat we ook buiten hebben geslapen. 
We gaan terug naar het station, halen onze spullen 
uit de kluis en nemen de eerstvolgende trein naar 
Den Bosch. Als we uitstappen hebben we, door alle  
belevenissen en het vele reizen, het gevoel dat we 
maanden zijn weggeweest i.p.v. een week! We zitten 
nog een kwartier in de bus naar huis en als we op de 
hoek van onze straten staan en ons ouderlijk huis weer 
zien, weten we het nu echt is afgelopen. Een week vol 
enerverende ervaringen en openbaringen  ligt achter 
ons. Dit zullen we ons leven meenemen, die eerste keer 
alleen op vakantie tijdens de Tienertoer in augustus 
1970!

Peter van der Eerden 

Credit Sarasani: onbekend
Foto kaart: Peter van der Eerden
Credit NS Vlissingen: W. Mensinga
Credit beeld Michiel de Ruyter: Siebot
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Op zaterdag 12 november a.s. wordt in  
Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord voor de vierde 
keer een supergezellige dixielandmiddag voor  
“de jeugd van vroeger en nu” georganiseerd.  

En waar gezelligheid is, speelt ook de Dixie Mates 
Jazzband. Hun muziek behoort tot het genre jazz 

oude stijl dixieland, mainstream en soft-swing.  
Van 15.00 tot 18.00 uur kunt u genieten  van  de 
heerlijke, swingende muziek van deze jazzband.

Entree is 7,50 euro.

Geen reservering nodig! 
Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Kaarten in voorverkoop vanaf 18 oktober bij:
•	 J. Righart, De Jongestraat 48, Wilhelminaoord. 
 T: 0521 381 236
•	 L. Tuut, Scheperskamp 12, Vledder. T: 0521 382 087
•	 J. Pals, Scheperskamp 7, Vledder. T: 0521 231 014
•	 W. De Lange, Pastorieweg 27, Vledder. 
 T: 06 2274 9227

Genieten met de 
Dixie Mates Jazzband

Voor wie behoefte 
heeft aan (h)erkenning 
en contact

Voor volwassenen met autisme organiseert de werk-
groep	‘Autisme	Vledder’	een	Ontmoetingsgroep.	Het	
doel van de ontmoetingsgroep is om volwassenen 
met autisme in de omgeving van Vledder met elkaar 
in contact te brengen. En om hen de gelegenheid te 
bieden om met elkaar te praten over de eigen ervarin-
gen met autisme.  De groep is informeel en heeft geen 
therapeutisch doel. De bedoeling is om in de toekomst 
elkaar te ontmoeten op donderdagavonden tussen 
19:30 – 21:00 uur. 
Voor een eerste kennismaking bent u van harte 
welkom op onze eerste inloopavonden op donder-
dagavond 20 en 27 oktober 2022 om 19.30 uur. 

Locatie: Lesturgeonplein 6
 8381 BX Vledder.
Wil je meer weten over deze ontmoetingsgroep, neem 
dan contact op met: Baukje Hofman: 
telefoon: 0521 346 774 of 06 3985 6154
Frits Blok: telefoon: 0521 851 052
Vriendelijke	groet,		werkgroep	‘Autisme	Vledder’.
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Smelt Architecten
Lesturgeonplein 15
8381 BX Vledder
Tel. 0521-383338
info@smeltarchitecten.nl
www.smeltarchitecten.nl

Ons bureau staat
voor duurzaamheid
en energieneutraal
bouwen en voor
kwalitatief hoog-
waardigeprojecten

Smelt Architecten b.n.a.



Deltawerken
Nederlands t rot s

Dammen, sluizen, stor mvloed ker ing
Beveilig ing blijf t bijzonder belang r ijk

Toekomstger icht

Poet in
Wreed heid, gewelddadig

Wil Tsarenr ijk uitbreiden
Oek raïne wordt ver nederd, onder wor pen

Onverzet telijk !

Wij presenteren ons programma tot 2023 van Vrouwen 
van Nu afdeling Vledder. Een vereniging met 88 leden 
waar we trots op zijn. Een vereniging die deel is van een 
landelijke organisatie met ruim 42.000 leden zonder 
politieke of religieuze kleur. Iedere vrouw is welkom.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Men mag altijd 
een avond bijwonen om de sfeer van onze afdeling 
te proeven. Wij hebben diverse groepen binnen onze 
afdeling, zoals een wandelgroep, een cultuurgroep, 
een tuingroep en een handwerkgroep. De reiscommis-
sie organiseert vier fietstochten in het zomerseizoen.        
•	 21	September:	Weerman	Arend	Zanting	zegt:	‘Ik 

ben gek op extreem weer: hoe slechter hoe beter. 
Met veranderend klimaat nemen de extremen toe 
en dat is echt een probleem. Deze avond deelt hij 
veel informatie met ons.    

•	 20	oktober:	Gezamenlijke avond, georganiseerd 
door ‘Vrouw van deze tijd’ uit Frederiksoord-
Wilhelminaoord. We genieten van een avondje 
Inez Timmer, actrice en zangeres bekend van vele 
musicals.   

•	 2	november:	Koffiemorgen, de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (WMO) is er voor mensen 
die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te 
blijven wonen. Roelien Kiewiet vertelt hoe dit in de 
Gemeente Westerveld is geregeld.  		

•	 16	November:	Dave	Rink	vertelde	zijn	moeder	
dat	hij	geen	meisje	meer	wilde	zijn	en zich een 
jongen voelde. Samen hebben ze stappen gezet. 
Dave vertelt zijn succesverhaal en hoopt anderen 
hiermee te kunnen helpen.   	

•	 21	 december:	 Kerstavond,	met een diner en 
sfeervolle verhalen van mevr. Jeanet Landman 
en met muziek van Marijke van Suijlekom op 
dwarsfluit en samenzang.

Inlichtingen	bij	Geesje	Thalen,	0521-381642

Vrouwen van Nu Vledder

Oplossingen cryptogrammen
Oplossing 1:  
“Klein Duimpje”

Oplossing 2:
“Nooit meer slapen”

Vacature	De	Boodschapper/	
Werven	van	adverteerders
Wie vindt het leuk om mij te onder-
steunen bij het werven van nieuwe 
adverteerders voor De Boodschapper?
De voorkeur gaat uit naar iemand die 
communicatief vaardig is en een goede 
kijk heeft op mogelijke adverteerders.

De activiteit zal vnl. plaatsvinden in de 
maanden november t/m maart. Het 
zijn geen continue activiteiten. Zodra 
er advertentieruimte vrijkomt, is het 
wenselijk dat dit zo snel mogelijk wordt 
opgevuld door een nieuwe adverteer-
der.
Voor meer informatie kan je bellen met 
de penningmeester
Marjan	van	Driel	-	06	22	12	28	69
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Steffie Kemkers is sinds begin 2021 Assistent Wonen bij 
woonzorgcentrum De Borgstee in Vledder. Ze woont in 
het dorp en speelde al langer met de gedachte iets te 
willen doen voor de maatschappij en in het bijzonder 
voor ouderen. De verbinding met de bewoners van 
De Borgstee was dan ook snel gelegd. ‘Ik wilde altijd 
al heel graag in de zorg werken en ik merkte dat ik 
tijdens mijn werk in een kledingwinkel al naar oudere 
mensen trok. Toen kwam deze functie op mijn pad en 
heb ik meteen gesolliciteerd én ben ik aangenomen. 
Ik ben helemaal gelukkig in mijn werk. Het contact 
met de bewoners vind ik fantastisch.’ De bewoners van 
de woongroep vertoeven graag in de huiskamer met 
Steffie. ‘Ik houd ervan om mensen te verwennen’, zo 
vervolgt Steffie enthousiast haar verhaal. In het begin 
was het wel even zoeken naar de balans, vooral het 
afscheid nemen door het overlijden van bewoners viel 
Steffie zwaar. Simone Smith, coach binnen de NNCZ, 
heeft Steffie geholpen om deze balans terug te vinden 
en ze vindt nu rust in het idee dat ze bewoners een 
mooie tijd kan geven in de laatste fase van hun leven. 
‘En dat is een heel mooi idee.’ 

Om 16.00 uur begint de dienst voor Steffie en de bewo-
ners op de huiskamer met thee en een koek en eindigt 
met advocaat met slagroom of sherry rond 22.30 uur. 
Daartussen gebeurt er veel. Steffie loopt over van 
ideeën voor activiteiten. ‘Zo heeft een docent twee 
proeflessen ouderenyoga gegeven. Daar is heel veel 

animo voor. Na het avondeten volgt de koffie en daarna 
wordt er nog druk gerummikupt, gedamd of geschaakt. 
Ik ben er echt voor de bewoners, voor een praatje, spel-
letje en er worden zelfs schilderijen gemaakt.’ 

Ook zorgt Steffie voor het avondeten. ‘Ieder weekend 
nemen we even de tijd om van de bewoners te horen 
wat ze graag willen eten de komende week. En samen 
wordt het weekmenu samengesteld.’ De bewoners 
zijn heel blij met Steffie en zij helpt hen waar nodig: 
aardappels schillen, groenten wassen, tafels afruimen, 
stofzuigen. Zo maakten we kennis met drie van de zes 
leden van breiclub “De Prikkers” van De Borgstee. Alle 
drie zijn ze graag in de huiskamer. Het valt op dat ze 
allemaal keurig gelakte nagels hebben, gedaan door 
Steffie. Het is een gezellige bedoening in de huiskamer 
van De Borgstee.

Het NNCZ-verhaal van Steffie Kemkers

Doe mee in het Repair Café Vledder!

Repair Café Vledder is een Naobuur-initiatief dat 
repareren promoot als alternatief voor weggooien. De 
initiatiefnemers organiseren elke tweede zaterdag van 
de maand (vanaf september 2022) een Repair Café in 
Naobuur. Inwoners van Vledder en omgeving kunnen 
hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die 
ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs, weer in 
orde te maken. Repair Café Naobuur Vledder heeft nog 
ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de buurt. 
Doe ook mee!

Wij  zoeken bewoners met verschillende vaardigheden 
om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig 
te zijn als ‘reparatiedeskundige’. We zoeken vooral 
mensen die handig zijn met: 

• kleding/textiel
• fietsen
• elektrische apparaten
• meubels/houten voorwerpen
• computers e.d.
En die het leuk vinden om hun kennis te delen met 
buurtgenoten.
 
Daarnaast zoeken we mensen die tijdens de bijeen-
komsten de functie van gastvrouw/heer willen vervul-
len. Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers 
welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel de 
bezoekers als de reparateurs in het Repair Café. 

Meer weten over de landelijke organisatie Repair Café? 
Kijk op de site: www.repaircafe.org
Aanmelden als vrijwilliger? Mail naar: 
geertpijlman@hotmail.com of bel 06-18256914 

Tot ziens in het Repair Café!



Deze keer ben ik bij een echte Vledderveense op 
bezoek. Weliswaar is Geesje van der Walle geboren in 
het ziekenhuis in Meppel en als klein meisje heeft ze 
een paar jaar in Emmeloord gewoond maar haar hele 
familie en ook die van haar echtgenoot zijn allemaal 
geboren en getogen in Vledderveen en op jonge leef-
tijd is Geesje daar ook weer terechtgekomen en nooit 
meer weggegaan. Ik word door haar ontvangen in ‘De 
Heidehoek’, het dorpshuis van Vledderveen. Een prima 
plek om af te spreken omdat veel van haar schilder-
werk hier wordt geëxposeerd. 

Geesje ging in Vledderveen naar de lagere school. Het 
volgen van voortgezet onderwijs was in Vledderveen, 
net als in veel kleinere dorpen, niet mogelijk. Voor 
het volgen van de mavo en later de havo ging zij naar 
Noordwolde en naar Steenwijk. In 1977 na haar school-
tijd, kwam zij terecht bij de Rabobank in Diever. Daar 
heeft zij meer dan 20 jaar gewerkt. Bij de bank werd zij 
voor allerlei werkzaamheden ingezet en na verloop van 
tijd was zij een echte ‘allrounder’ geworden en werd 
regelmatig uitgezonden naar andere Rabobankfilialen 
in de regio, o.a. naar Hoogersmilde en Norg. Al die jaren 
heeft Geesje het prima naar haar zin gehad en heeft zij 
het ‘bankwerk’ altijd heel leuk gevonden.

Intussen had zij ook haar Vledderveense partner leren 
kennen en daar is zij in 1985 mee getrouwd. Geesje is 
gestopt met werken toen in 1996 Myka werd geboren. 
Een dochter waarvan al op jonge leeftijd duidelijk was 
dat zij in het verkeerde lichaam was geboren. Geesje 
en haar man hebben 25 jaar een dochter gehad maar 
nu is Myka in transitie naar jongen/man. 
In principe gaat dit verhaal 
over Geesje maar zij, haar 
echtgenoot en ook Myka 
willen niet geheimzinnig 
doen over wat er momenteel 
(en eigenlijk al veel langer) in 
hun gezin speelt. Iedereen 
mag weten dat Myka voort-
aan als jongen/man door 
het leven gaat. Denk niet 
dat zoiets alleen in de grote 
stad voor komt. Ook in kleine 
hechte dorpsgemeenschap-
pen zoals Vledderveen kan 

zo’n bijzondere situatie zich voor doen. Ook daar 
kunnen kinderen niet ‘gelukkig’ zijn omdat er bij het 
startproces iets fout is gegaan. Geesje en haar echt-
genoot staan volledig achter de transitie van Myka 
en prijzen zich gelukkig dat zij na 25 jaar een dochter 
te hebben gehad nu de rest van hun leven een zoon 
hebben! 
En Myka is een gender-neutrale naam, het was Myka en 
het blijft Myka! Geesje, haar man en ook Myka wilden 
graag dat in dit artikeltje ook de bijzondere situatie van 

het gezin Van der Walle vermeld 
zou worden. Hoe opener naar 
de buitenwereld des te makke-
lijker wordt het voor iedereen 
om hier mee om te gaan.  

Geesje was op jonge leeftijd 
al creatief bezig. Zij tekende 
veel maar in haar jongere jaren 
was zij vooral bezig met haken. 
Haar hele leven haakt zij al om-
slagdoeken en poncho’s en 
ontelbaar veel mensen houden 
zich warm met de creaties van 
Geesje. 

door Els Lanooy

Geesje van der Walle
een kleurrijke kunstenares, 

letterlijk en figuurlijk



Na haar betaalde arbeid werd Geesje vrijwil-
liger in ‘De Heidehoek’. Daar is zij meer dan 
25 jaar actief geweest. Allerlei werkzaam-
heden kwamen op haar pad, zij was o.a. 
penningmeester en ook coördinator van 
alle vrijwilligers.
Omdat Geesje en haar echtgenoot de pen-
sioengerechtigde leeftijd hebben (of bijna 
hebben) bereikt, is besloten het wat rustiger 
aan te doen wat betreft ‘werken’. Ze hebben 
al jarenlang een camper en trekken er nu 
veel vaker dan voorheen lekker op uit en 
dan gaat hond Layka altijd mee. 

In 2003 is Geesje begonnen met schilderen. Uit nieuws-
gierigheid volgde zij een cursus ‘tekenen en schilderen 
naar waarneming’ in Wilhelminaoord bij Frans Bultje, 
een gerenommeerd schilder. 
Dit heeft haar erg geïnspireerd en vanaf dat moment is 
zij niet meer opgehouden met schilderen. In het begin 
schilderde zij vooral sprookjesachtige figuren en elfjes 
en later, na een cursus bij Ineke van Tiel in Havelte, ging 
zij ook abstracter schilderen en veel kleuren gebruiken. 
Dat kleurrijke is gebleven, haar werk spat van de muren 
af. 

Inspiratie voor haar werk haalt zij overal vandaan, vooral 
van foto’s en plaatjes. Zij houdt zich niet aan vaste tijden 
of dagen om te schilderen. Ze begint gewoon ‘als ze zin 
heeft’. Gelukkig heeft Geesje ook een prima ‘eigen’ werk-
ruimte in de loods van het bedrijf van haar echtgenoot 
en die loods staat ook nog eens op eigen terrein bij hun 
woonhuis.

Een keer in de 14 dagen schildert zij samen met nog een 
aantal dames en één heer in clubverband. Deze groep 
heeft zich zelf ‘De Vrolijke Kwasten’ gedoopt. Een hele 
leuke en hechte club maar alleen schilderen vindt Geesje 
ook heerlijk.

Het materiaal dat nodig is om te schilderen kan je zo 
duur maken als je zelf wilt. Sommige schilderdoeken 
zijn behoorlijk prijzig. In het buitenland liep Geesje een 

winkel binnen met schildersbenodigdheden en vond 
daar een schilderdoek van een bijzonder formaat en 
een bijzondere bruinige kleur, in Nederland wordt 
hoofdzakelijk wit doek verkocht, en dat heeft ze meteen 
aangeschaft. Ze wist ook meteen wat ze hierop ging 
schilderen. 
De lezers nu ook want bij dit artikel is een foto geplaatst 
van een schilderij met witte kippen die het geweldig 
doen op die bruinige achtergond. 
 
In verf heb je ook allerlei keus maar Geesje schildert 
het liefst met acrylverf en af en toe met aquarelverf. 
Tegenwoordig hanteert zij ook graag het paletmes. Dat is 
dus eigenlijk geen  schilderen maar, oneerbiedig gezegd, 
meer ‘plamuren’. maar wel met verrassende resultaten.
In het verleden heeft zij ook regelmatig workshops gege-
ven in De Heidehoek.

Momenteel is zij minder vaak met haar creatieve hobby 
bezig dan zij zou willen maar dat komt door zichtpro-
blemen. Eind juli onderging zij een staaroperatie en 
binnenkort volgt een netvliestransplantatie. Zodra zij 
weer geheel is genezen van die laatste operatie worden 
de verfkwasten direct weer ter hand genomen.   

Veel van haar werk heeft Geesje verkocht via een kunst-
website waarop diverse amateurkunstenaars in allerlei 
disciplines hun werk lieten zien. Via die weg heeft zij 
zeker 30 tot 40 werkstukken verkocht.
Geesje heeft haar werk niet vaak op andere plekken 
geëxposeerd maar veel werkstukken  hangen momen-
teel (bijna) permanent in De Heidehoek. 
Als jullie in de buurt zijn, ga dan vooral een kijkje 
nemen. Tegenwoordig kan je haar werk ook  bekijken 
op www.exto.nl (dit is een andere website dan de eerder 
genoemde in dit artikel. De website waar veel van haar 
werk op verkocht is bestaat helaas niet meer). 

Als u belangstelling heeft voor haar werk kunt u altijd 
contact opnemen met Geesje, zij is gaarne bereid u te 
woord te staan (06 2504 5026).



Tel. 06 - 55 33 32 40
Tuinontwerp – Tuinaanleg

Tuinonderhoud – Sierbestrating

Hoofdweg 4-6
8383 EG Nijensleek

www.groen-hoveniers.nl

VOERMAN
kunststof rijplaten

Moersberger Erven 14
8383 EA Nijensleek (bij Steenwijk)

Mob. 06 53490284
Tel. 0521 381195

email. a.voerman@worldonline.nl

Adri Voerman

 
 

 
 



Elk jaor staot bij de boeren de baanders open
En kan iederiene ies eemptus binnen lopen
Kieken hoe het de boeren now vergiet
In dizze moderne tied

Toen wij jong waren was alles zo aanders
Wel lag er ok altied een stien veur de eupen baanders
Iederiene kon dan zo naar binnen lopen
’t Was veur de koopluu, die vee of bollegies kwamen 
kopen

Of veur de nugozieman, de scheresliep
Die allemaol zo maar naor binnen liep
De meel op heurder die ies kwam heuren
As er nog gebrek was, en hij wat kon beuren

Nostalgie, dat is veurbij
Dat past niet meer bij de moderne boederij
Alles wordt now deur de computer verteld
En alles per e-mail besteld

Weg mit het volk dat an de deure kwam
Want zij verdient now gien drogge boterham
En, ok de insimenator is gauw verleden tijd!
De moderne boer is hier now zelf veur opgeleid

Zo is er an saamheurigheid een einde komen
De naoberplicht is ok of eneumen
Iederiene beschikt over neudige apparatuur
En, dan sjouw je niet meer naor de buur

Maar dan het moderne bedrief
In mens, groot, en wat een gerief
Een robot, die’t melken zelfstandig beheerd
Wat hef de mensheid toch veule e leerd

Je kunt het haost niet geleuven man
Wat zo’n ijzeren, gevaorte presteren kan
Papen wassen, zorgvuldig ien veur ien
En, dan, de melkklauw er veurzichtig om heen

Wat een verlichting ver de boer en boerin
Echt een veurdeel veur’t hiele gezin
Daj’t melken zomaar kunt overlaoten
En tied hebt um ies over vacantie te praoten

Maar helaas is boer wezen nog wel zo intressant
As ie de berichten zo leest in de krant
Subsidies, die Brussel wil verlagen
Is dat niet om moeilijkheden vragen

Want ie weet net zo goed als mij
Hoge subsidies ligt op een moderne boerderij
Doch troost is er dan altied nog veur de boer
Dat is het landschap, ’tligt altied op de loer

Die koopt de grond ’t kan allemaal
En eigenlijk is’t een groot schandaal
De kostbare grond verkregen deur hard werken en 
zwiet
Dat die zo weer verleuren giet

Zo kuj vergelieken wat boerken brengt en bracht
Altied is er afwisseling van de wacht
Wat vrogger als vanzelfsprekend is gedaan
Daor kik men now mit aandere ogen tegenaan

Toen hulpen de Vrouwluu bij’t melken en voeren
Zij waren de rechterhand veur de boeren
En kalfde een koe of bigde mot
De boerin die bleef ‘thuus’ en ging weinig vut

Een moderne boerin verdient now bij
Of runt een camping om de boerderij
Zo draagt ok zij de stenen aan
Ten gunste van een goed bestaan

Ok bint er boeren die boerkt biologies
Hebt een aandere kiek op de zaak nogal logies
Geitenhaas maakt men van melk van moeder geit
En op een zuivelboerderij worden heerlijke produkten 
bereid

Daarum meinsen gao ies kieken, loop es an
Je kunt zelf zien en heuren wat een boer vertellen kan
Dus moej een boerderije nooit veurbij lopen
Onthol een Boerenbaandeure stiet veur iederiene 
altied open.

Roelie de Vries-Eleveld zegt als noot bij dit gedicht:
‘Zo was het in 2003. En nu?’
Vanwege de huidige tijd en de gebeurtenissen rondom het 
boerenbedrijf wil zij graag dit gedicht juist nu inzenden. 

Noot van de eindredacteur: het gedicht is zonder tekstuele 
aanpassingen overgenomen. Credit foto: Gingini

Het jaor van de Boerderijen Roelie de Vries-Eleveld



De Zonnebloem Vledder
UIT MET DE ZONNEBLOEM - op 18 MEI en 30 JUNI

Op 30 juni konden wij genieten van de uitgebreide, 
gevarieerde en heerlijk smakende lunch die voor ons 
bereid was in de serre van het Landhotel in Diever.
Buiten was het 26 graden maar binnen was het heerlijk 
toeven met de openslaande deuren en af en toe een 
vleugje wind dat naar binnen kwam. Bedrijfsleider 
Heino Woldhuis had enorm z’n best gedaan om de 
tafels gezellig op te stellen, vaasjes met veldbloemen 
neer te zetten en alvast wat schalen met chocolade 
croissantjes over de tafels te verdelen.
Na het voorafje van heldere groentesoep hebben we 
ons best gedaan om alles wat geserveerd werd op te 
krijgen, maar dat is niet gelukt!
Wél heeft menigeen een chocolade croissantje in z’n 
tasje meegenomen om op een later moment nog van 
te genieten.
Zie de foto’s, die spreken voor zich!
PS: we zouden graag wat meer vrijwilligers erbij krijgen 
voor onze uitjes.

Adjo van der Griek

Woensdag 18 mei was het een warme zonnige 
dag, de gasten van de Zonnebloem afdeling Vledder 
e.o. brachten een bezoekje aan het museum De 
Proefkolonie in Frederiksoord. Heerlijk op het terras 
om iedereen weer te ontmoeten en even bij te praten.
Om 14.00 uur gingen wij het museum binnen, waar 
wij een introductie met mooie foto’s kregen over het 
ontstaan en wonen/werken in de Maatschappij van 
Weldadigheid, opgericht in 1818 door Johannes van 
den Bosch. Dit is het begin van de invloedrijke geschie-
denis van de maatschappij. Iedereen zat aandachtig 
te luisteren naar de goede uitleg en de mooie foto’s.
In de tweede zaal waar wij heen gingen, werd alles 
nogmaals beknopt weergegeven en kon men zien via 
foto’s hoe groot de armoede was in die tijd. 
In de expositieruimte was ook veel te zien en te lezen, 
kleding, gereedschappen, materiaal wat allemaal 
betrekking had op de kolonie van weleer.
Op een beeldscherm zag men nog menig bekende 
voorbijkomen, die gewerkt en gewoond had in de 
kolonie Frederiksoord.
En toen was er heerlijke koffie met lekkere appeltaart. 
Na een tweede kopje koffie en veel gezellig te hebben 
gepraat, gingen wij om 17.00 uur weer richting huis.
Weer een goed geslaagde middag.



Zeg ie dat nog wal ies? Heksen misschien, maor blauw-
varven? Toch was dit een Drentse oetdrukking die veul 
gebroekt is, maor die langzaam an ‘t verdwienen is.
Streektaolorganisatie Huus van de Taol en het Drents Archief 
wilt Drentse woorden en oetdrukkings in kaort brengen um 
ze vanneis op batterij te brengen. En dan giet het um díe 
woorden die aj nog maor hiel soms heurt.
• Helpen?
Stuur oes een paar woorden of oetdrukkingen op die aj zölf 
de muite weerd vindt um te bewaren...
• Hoe doe je dat?
Gebroek de QR-code. Dan koj direct op de juuste 
pagina. Gao naor www.huusvandetaol.nl/heksen. 
Ok dan bi’j waor aj wezen moet.
Print het formulier, vul het in en stuur het op naor: 
Huus van de Taol
Antwoordnummer 25
9410 VB Beilen
• Nog meer doen?
Wij doet meer! Der wordt woordenboeken deurspit en 
interviews ofnummen. Ok hier kuj as vrijwilliger met an 
doen. We vertelt alles over de verscheiden taken die as der 
bint bij de veurlichtingsaovend veur vrijwilligers op dinsdag 
4 oktober um 19:30 uur (inloop vanof 19:15). 
Je bint van harte welkom in het Huus van de Taol, 
Raadhuisplein 1, Beilen. 
• Contact
Aj vraogen hebt, kuj vanzölf contact opnimmen via:
info@huusvandetaol.nl – 0593 - 37 10 10
Amber Tieck & Arja Olthof

Ik kan niet heksen… 
en blauwvarven tegeliek

Onlangs heeft een van de leden van Biljart-
vereniging ‘De Tippestoters’ een nieuwe poets-
machine voor de wedstrijdballen geschonken. 
Hier zijn we erg blij mee, want na een poetsbeurt 
loopt de stootbal langer door én ook verbetert het 
effect(draaien) van de bal bij contact met de band. 

Biljartballenpoetsmachine

Zonnebloemauto

Wat rijdt het toch heerlijk in zo’n mooie Zonne-
bloemauto. Je zit hoog en geniet van het uitzicht 
en het uitje! Heel geschikt dus voor een dagje-uit 
voor iemand met een lichamelijke beperking.
De auto stond op 9 augustus j.l. te pronken 
op de parkeerplaats bij AH in Havelte en op de 
Vleddermarkt. Heel wat mensen wierpen een blik: 
hoe mooi en gemakkelijk je er bv. een scootmobiel 
in kunt rijden en vastzetten.

De afdeling Vledder wil graag nieuwe deelnemers 
laten genieten van uitjes en bezoekjes. Daarvoor 
zijn vrijwilligers nodig en ook geld. Een oudere 
marktbezoeker, zelf nog goed ter been, zei ‘Doe 
mij maar een paar loten, want de Zonnebloem die 
ken ik, die doet goed werk!’. En een passerende 
dame gaf aan ‘Dat lijkt me nou leuk werk om te 
doen. Ik denk erover na!’

Voor informatie over het werk van de afdeling 
Vledder e.o. kun je terecht bij Anneke de Ruiter, 
tel. 0521-381171

De vereniging telt een kleine 40 leden, is opgericht in 1993 
en beschikt over een eigen clublokaal in het complex van 
restaurant en cateringbedrijf de Tippe in Vledder. Er staan 
twee verwarmde wedstrijdtafels met afmeting 2.6 x 1.4 
meter en er wordt in groepjes van ca. 10 leden het Libre-
spel gespeeld, altijd in de middag op dinsdag, woensdag 
en vrijdag. Ook bestaat er al geruime tijd een damesgroep, 
zij spelen op dinsdagavond. De inloopdonderdagmiddag 
is om extra te kunnen oefenen. 
Gezelligheid en een goede onderlinge sfeer staan voorop 
tijdens de onderlinge ‘potjes’ waarbij elke speler/speelster 
naar eigen sterkte wordt ingedeeld. 

Nieuwe leden zijn altijd welkom, dus heeft u vroeger al 
gebiljart en wilt u de keu weer oppakken, kom dan gerust 
eens kijken op genoemde dagen. En heeft u nog nooit ge-
biljart maar lijkt het u een leuke uitdaging?
Contributie: 45 euro per jaar. Wilt u meer informatie, bel 
dan 06-229 448 70, bestuurslid Cees Duinker. 



Henk Pries, Doldersum
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Lesturgeonplein 6 te Vledder 
0521-769048 (altijd bereikbaar)
info@naobuur.nl   www.naobuur.nl 

Op alle openingsuren: 
•	 Informatie/advies over welzijn en 

zorg
•	 Verzoeken	voor	een	‘klusje’,		

vervoer,	een	wandelmaatje,	etc.
•	 Lenen/terugbrengen biblio-

theekboeken,	gebruik	leestafel 
en	pc’s	van	de	bibliotheek

•	 Uitleen rolstoelen en puzzels
•	 Aanmelding voor het 14-daagse 

eetcafé	’t	Pannegie	in	Vledder
•	 Koffie/thee	voor	€	1,00 

Maandagen
•	 08:30 - 09:30 uur: Bloedprikken
•	 10:00 - 12:00 uur: 

	Koffieochtend,	met	o.a.	
spelletjes,	sjoelen	en	puzzelen

•	 Aanwezigheid wijkverpleeg- 
kundige en welzijnsmedewerker 
WMW.

Dinsdagen
•	 19:00 - 21:00 uur: Digitale hulp 

 i.s.m. Seniorweb Vledder.
Woensdagen
•	 14:00 - 16:00 uur: Kaartgroepen
•	 Hulp voor eenvoudig naaiwerk 

door Liesbeth Koeling op  
afspraak: 0521-381271

Vrijdagen
•	 10:00	-	12:00	uur:	Breicafé
Zaterdagen
•	 Repair	Café,	10.00-12.00	uur.	

Tweede zaterdag van de maand. 
Info: mail naar

geertpijlman@hotmail.com 
of bel 06-18256914. 
•	 Afspreken met Wijkagent 

Marianne van Elp  via e-mail 
marianne.van.elp@politie.nl

•	 via het algemene telefoon-
nummer 0900 8844.

De Vledderboules
Bij	ons	kunt	u	elke	maandag-,	donderdag-	of	zaterdag-
middag	terecht.	Aanmelden	om	13:15	uur	en	middels	
loting wordt u ingedeeld. We spelen drie partijen op 
een	middag,	zowel	in	de	zomer	als	in	de	winter.	In	
onze sfeervolle kantine kunt u genieten van een kopje 
koffie of frisdrank. U kunt eerst ook eens langsko-
men om kennis te maken. Jeu de boulesvereniging 
De Vledderboules, Middenweg 11C, Vledder

Kantine: 0521 380 272
Info Vrouwkje Kroon: 0521 381 706

Bridgeclub Vledder
We zijn op zoek naar nieuwe leden. Met name thuis-
bridgers	of	mensen	die	hun	bridgelessen	 in	clubver-
band	willen	 toepassen,	 zijn	welkom.	Nadere	 afspra-
ken in overleg. Informatie en opgave bij:

Peter Rommelse: 0521 388 192

Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
De maaltijden worden vanuit De Tippe zeven dagen 
per week bij de mensen thuisbezorgd. 
Voor meer informatie: 

mevrouw M.Pannenborg:  0521 381 791
mevrouw  A. Veenstra:  06 5508 3820
De Tippe:  0521 381 737

Vrouwen Van Nu Vledder
Nieuwe	leden	zijn	van	harte	welkom.	
Men mag altijd een avond bijwonen om de sfeer van 
onze afdeling te proeven. Buiten deze avonden en 
koffiemorgen hebben wij nog diverse groepen binnen 
onze	afdeling,	zoals:	een	wandelgroep,	die	een	keer	
per maand ergens in Drenthe een wandeling van 8 of 
12	km	maakt;	een	cultuurgroep	met	een	programma	
voor	theater	of	musea	bezoek	in	de	regio;	een	tuinclub	
(De	Groene	Juffers)	die	tuinexcursies	organiseert;	een	
handwerkgroep,	tweewekelijks	bijeenkomt	om	oude	
handwerktechnieken	in	een	nieuw	jasje	probeert	te	
behouden	en	een	reiscommissie,	die	in	de	zomer	vier	
fietstochten	uitzet	en	een	bustocht	organiseert.
Tevens	is	er	een	agrarische	commissie	en	worden	er	
gedurende het seizoen workshops georganiseerd. 
Spreekt	bovenstaande	u	aan,	dan	is	de	secretaris	altijd	
bereid	u	verdere	inlichtingen	te	verstrekken.
Geesje Thalen: 
vrouwenvannuvledder@gmail.com 0521 381 642

Zonnebloem Vledder e.o. 
zet	zich	in	voor	mensen	met	een	fysieke	
beperking. In Vledder betreft het meest 
ouderen.
Wij proberen gezelligheid te bieden. 
Daartoe organiseren we uitstapjes en bezoeken we 
mensen voor een gesprek of een praatje. Er zijn geen 
kosten	aan	verbonden,	alleen	aan	de	activiteiten.
Bezoekwerk:
Anneke de Ruiter: 0521 381 171
aderuiter@live.nl 06 2929 5571

activiteiten	in	vledder

Christiaan	Meyboom	
06 58 92 59 37
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Seniorweb Vledder

Wilt u op de hoogte blijven, geef dan uw mailadres 
door aan seniorwebvledder@gmail.com, dan sturen 
wij bericht zodra er nieuws is. Voor informatie over de 
cursussen of vereiste opgave graag een mailtje naar:

seniorwebvledder@gmail.com of 
r.vantongeren@biblionetdrenthe.nl

Seniorenvereniging Ons Genoegen
De vereniging organiseert tal van mooie activiteiten van 
oktober t/m mei voor alle leden van 55 jaar en ouder.  
In de maand mei, sluiten we het seizoen af, indien moge-
lijk met een middagreis.

Momenteel telt de vereniging ruim 120 leden.
De jaarlijkse contributie is 15,00 euro per persoon.
Je kunt je aanmelden als lid bij bestuursleden:
Th. De Haan  06 1682 3789
P. Zwaneveld  0521 381 596

Aanvullende activiteiten van Ons Genoegen zijn:
•	 Bij ziekte worden de leden bezocht door twee gast-

dames met een bloemetje of er wordt een kaartje 
gestuurd naar het ziekenhuis.

•	 Mocht je vervoer nodig hebben om naar De Tippe te 
gaan, dan kun je gebruikmaken van de Naobuurtbus.  
Telefoon: 06 58 92 59 37.

Programma tot 2023

•	 21 oktober  bingomiddag

•	 18 november gezellige avond

•	 16 december kerstmiddag.

Sportvereniging Vledder
Sportfit 55+
maandagmorgen: 09:00 – 10:00: niveau 1
 10:00 – 11:00: niveau 2
Aerobics
dinsdagavond: 19:00 – 20:00 uur
Gymnastiek voor dames
dinsdagavond: 20:00 – 21:00 uur

Verder is er nog volleybal en badminton. Kom vrijblij-
vend twee keer meedoen in Sporthal de Spronk in 
Vledder.

www.svvledder.nl
0521 381 058

Vrouwenkoor De Fladderrakken
donderdagmorgen: 09:45 - 11:45 uur
In het Dorpshuis 
te Wilhelminaoord.

Kom eens  ter orienta-
tie	naar	zo’n	gezellige	
repetitie-ochtend.
Opgave voor lidmaat-
schap bij secretaris:  

Marie-Louise Hackenitz
0561 431 330  of email m.l.hackenitz@ziggo.nl

Mannenkoor Vledder
Repetities: dinsdagavond.
Plaats:  De Tippe te Vledder
Tijd:  19.30 tot 21.30 uur
Wil je graag zingen, van harte welkom om eens kennis 
te maken met het mannenkoor op een repetitieavond.
Zonder enige verplichting kun je een aantal repetities 
vrijblijvend bijwonen. 
Nadere informatie: www.mannenkoorvledder.nl of bij

Jacques Bakker: 0521 382 616

Soos
De	Soos	Nijensleek	komt	‘s	middags	om	14:30	uur	
eenmaal in de maand in het gebouw ’t Werkt bijeen.
Voor verdere inlichtingen kunt bellen met:
Roely Dijkstra:  0521 381 638
 06 4642 3813

activiteiten	in	nijensleek
gebouw	’t	werkt

De Scootmobielclub 
van Weldadigheid
Elke tweede vrijdag van de 
maand, zolang het weer het 
toelaat: scootmobieltocht 
met als start- en eindpunt 
Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord. 
Contactpersonen:  Janny Hoogmoedt  06 1371 6849 
 Peter van Liefland  0521 345 492 

Bij aanmelden naam + telefoonnummer opgeven.
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Breicafé
Dinsdag 14:00 - 16:00 uur:
Elke dinsdagmiddag komen we bij elkaar om gezellig 
te handwerken, dus niet alleen breien! 
Lammie Roffelsen:  0521-382347

De vrouw van deze tijd
Bijeenkomst in ‘Ons Dorpshuis’ te Wilhelminaoord 
aanvang 19.45 uur. Indien ander tijdstip: dit wordt 
dan vermeld.
• Donderdag 16 september:   

 We gaan naar school in bos
• Donderdag 20 oktober:
 Avondje Inez met mevrouw I. Timmer  
 Gezamenlijke avond
• Donderdag 17 november:  
 lezing  Icare / Espria  door Icare
• Donderdag 15 december:
 Kerstavond
 Aanvang:  18.00 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Heeft u interesse dan kunt U  1 keer gratis kennismaken 
met onze vereniging en de sfeer proeven.
Lidmaatschap is € 40,--  p.p. per jaar.
Voor inlichtingen
Secr. R. Righart-Holweg    0521-381236

activiteiten in wilhelminaoord
ons dorpshuus

drenteniersmiddagen

Drentenierders zijn wat oudere levensgenieters die 
zijn neergestreken in de gemeente Westerveld van 
ons mooie Drenthe, vaak na een druk arbeidsleven vol 
afwisseling. Drentenierders willen de mensen om hen 
heen leren kennen, samen aan activiteiten deelnemen 
en wellicht nieuwe dingen uitproberen. De middag is 
bedoeld als een gezellig samenzijn om oude contac-
ten aan te halen en nieuwe contacten te leggen. Om 
elkaar snel te leren kennen, worden er naamkaartjes 
uitgereikt.

De toegang is gratis en van te voren opgeven is niet 
nodig. De tijden zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur met 
een inloop vanaf 14.45 uur.
Na afloop is er een aanschuifdiner waarvoor men zich 
desgewenst in de loop van de middag kan opgeven.

Drentenierdersmiddagen worden gehouden in het 
Landhotel, Groningerweg 6 in Diever. 
Voor meer informatie zie onze website 
www.drentenierders.nl of bel 0521-517468

Voor de agenda
De volgende Drentenierdersmiddagen voor dit jaar 
zijn gepland:

15 september  – 20 oktober – 

17 november – 15 december

Het duofietsseizoen 2022 is bijna afgelopen. We fietsen 
nog door tot half oktober. 
In Vledder op de donderdagen en in Wilhelminaoord 
op de dinsdagen.
In april 2023 starten we met het nieuwe fietsseizoen. 
Nadere informatie over 2023 in het maartnummer van 
De Boodschapper. Inlichtingen (het hele jaar)
Leo Wissink:  0521-381166
Els Lanooy:  0521-852727

duofietsen in
vledder en wilhelminaoord

Eetclub ‘t Pannegie
Voor iedereen (maximaal 20 
personen) die het leuk vindt 
om met anderen aan tafel te 
zitten.
ELKE TWEEDE WOENSDAG 
van 12:30 tot 14:00 uur.
Maximaal 20 personen!
Hier wordt gekookt door vrijwilligers voor € 7,50 
(inclusief een drankje)
ELKE VIERDE WOENSDAG  van de maand in een restau-
rant in het dorp, van 12:30 tot 14:00 uur. Hier is het 
aantal personen onbeperkt. Er is geen keuzemenu, 
drankjes worden apart afgerekend.
Wel graag doorgeven of u een dieet heeft! 
En uiterlijk opgeven, maandag voor 12 uur, voor de 
geplande woensdag!
Aanmelden bij de Naobuurtelefoon 0521-769048
Informatie: Elly Pronk:    06-30924321

Vanuit het Vlechtmuseum in Noordwolde 
is een fiets-/wandelroute uitgezet onder de 

titel ‘VERVLOCHTEN IN NOORDWOLDE,   
mei – november 2022’. Deze route voert  
langs een achttal kunstwerken, die alle 

iets  te maken hebben met het heden en 
verleden van Noordwolde. De route is 

verkrijgbaar bij het Vlechtmuseum.
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 Bestuursleden SOB Vledder e.o.:

 Voorzitter: Loek Tuut tel 0521 382 087
 Secretaris: Wollie de Lange tel 06 2274 9227
 Penningm.: Jan Pals  tel 0521 231 014

GYMNASTIEK
Vledder: dinsdag
Aanvangstijd gym:  groep1: 10:00-11:00 uur
 groep2: 11:00-12:00 uur
in de grote zaal van De Tippe.
Afzeggen bij: VACATURE
 
Lerares:  mevr. Astrid Op ’t Landt
Kosten € 60,00 voor het hele seizoen. 

Wilhelminaoord: woensdag
Aanvangstijd: 09:30 - 10:30 uur in ‘Ons Dorpshuis’.
Contactpersoon: Nel Zwerver, 0521-381285
Lerares:  mevr. Astrid Op ’t Landt
Kosten: € 50.00 voor het hele seizoen, 
van 1 sep tot 1 mei.

ZWEMMEN
Sport- en recreatiebad  
De Water-Wyck in Steenwijk

Groep 1: woensdagmorgen 09:30 uur.
Janneke Kliphuis, 
tel 06 4618 9954

Groep 2: donderdagmorgen 10:30 uur.
Adri Dijkgraaf,
tel. 06-37416219 
Kosten: € 75,00 per seizoen
Het seizoen loopt van 1 sep tot 1 mei.
   
VOLKSDANSEN
Wilhelminaoord/Nijensleek:    
Volksdansgroep De Schakel
dinsdagmiddag:  
13:30 - 14:45 uur (met een 
korte pauze), in ’t Dorpshuis 
van Wilhelminaoord. 
Contactpersonen: 
Geertje Goettsch, tel. 0521-382533 en 
mevr. Lida Steenbergen, tel. 06-42959687.
Lerares: mevr. Willy Pleister.

Vledder: 
Volksdansgroep Sarajevka 
danst op maandagmiddag in de Heidehoek te 
Vledderveen van 13.30 - 14.45 uur. 
(met een korte pauze met koffie of thee) 
Contactpersoon: mevr. Minie Frans 
tel. 0521-381844  
Leidster: mevr. Willy Pleister
Het seizoen duurt van 1 september tot 1 mei.

TAICHI
Vledder: woensdag 10:45 - 11:45 uur.
Grote zaal van De Tippe. 
Contactpersoon: 
mevr. Joke Loesberg, tel. 0521-380820.
Lerares: mevr. Astrid Op ‘t Landt. 
Kosten: € 90,00.

SOOS
Nijensleek: Locatie: in het gebouw van Bats 
Uitzendburo, Hoofdweg 22 in Nijensleek.
Inlichtingen bij mevr. R. Dijkstra-Eising, 
tel. 0521-381638.

Vledderveen: Locatie: De Heidehoek.
Voor een contactpersoon is een
VACATURE.

BILJARTEN
Vledder: Locatie: De Tippe. 
Inlichtingen/opgave bij  
mevr. Annie Veenstra, 
tel. 06-55083820. 

Vledderveen: Locatie: De Heidehoek. 
Diverse tijden. Inlichtingen/opgave bij  
Harry Veldhuizen, tel. 06-21258638. 

Wilhelminaoord: Locatie: ’t Dorpshuis. 
Biljartvereniging S.V. (Samen Vooruit).  
Opgave bij J. Righart, tel. 0521-381236. 
Biljartvereniging o.l.v. A.R. Visser, tel. 0521 381 774. 
Beide clubs: eigen bijdrage € 30,00 per seizoen.

TAFELTENNIS
Wapse: Op donderdagmiddag 
van 13:45 - 16:30 uur. 
Locatie: Oens Huus. 
Contactpersoon: 
H.W. Kandel, 
tel. 0521 383 609.    
Eigen bijdrage: € 30,00 per 
seizoen. 

STICHTING OUDERENBELEID REGIO VLEDDER (SOB)
Heet alle ouderen van harte welkom op de volgende activiteiten van de diverse groepen



MOES BEDDEN 
ADVIES OP MAAT

BINNENBAAN 2,  WOLVEGA   |    0561 -  612228    |     WWW.MOESBEDDEN.NL

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 9.00 tot 18.00 uur.  
Zaterdag geopend tot 17.00 uur. Donderdag koopavond: 19.00 tot 21.00 uur.

Moes Bedden heeft bedden, 
matrassen, dekbedden en 
kussens die speciaal ontwikkeld 
zijn voor 50-plussers. 

voor 
maatwerk
komen we bij 

u aan huis.




